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TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ROBERT DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw
LUCIENNE VANHOOLANDT

geboren te Nederbrakel op 28 december 1924,
en overleden te Ronse op 6 februari 1983,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.
Robert is naar de hemel. Zo plots had nie-

mand het verwacht. De mens wikt, maar we

weten nict waar onze aardse pelgrimstocht ein-
digt.

Robert hield veel van zijn huisgezin, zijn kin-
deren en kleinkinderen.

Hij telde veel vrienden, omdat hij joviaal was
en voor iedereen een goed woord had.

Veel te vroeg is hij van ons heengegaan.
Ons klein menselijk verstand begrijpt het niet,
kan het niet begrijpen. Maar een gelovig mens
weet dat hij berust in Gods handen, dat de
dood niet het laatste is. De Heer heeft het
zelf gezegd : «lk ben de verrijzenis en het
leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven.»

In dit geloof heeft Robert geleefd en is hij
gestorven.

Daarom bidden wij :

Heer onze God

wij vertrouwen U deze man, Robert, toe

die ons dierbaar was.

Neem hem op in Uw rijk.

waar alleen maar vrede is

dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer.

Dierbare echtgenote, samen hebben we lief
en leed gedeeld, moge mijn aandenken bij u
voortleven.

Beste kinderen en kleinkinderen, te vroeg ben
ik hier van u gescheiden, denk aan de banden
die ons samenhielden, die blijven tot over de
dood heen.

Gij allen, familieleden en vrienden, vergeet
mij niet in uw gebed.

De engelen geleiden hem ten paradijze.

Mw Robert DE RIDDER,

Hr en Mw Roland DE RIDDER - BRUYNEEL,
Hr en Mw Lucien BUYENS - DE RIDDER,

Hr en Mw Patrick BALLAN - DE RIDDER,
Christa en Fabrice DE RIDDER,

Angélique en Frederic BUYENS,

Valery BALLAN,

Mw Henri DE RIDDER - GOSSE,

De families DE RIDDER - GOSSE en
VANHOOLANDT - DECLERCQ,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Rouwdienst Aelvoet




