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Het is moeilijk om te geloven : deze vriende-
lijke en innemende man, vol energie, moed en
levenswil, steeds boordevol plannen, gretig
levend, maar gul delend met de zijnen, is zo
plots van ons heengegaan.

Tot het einde toe heeft hij zich ingezet. Met
zijn krachtig karakter kon hij zich niet neer-
leggen bij een gedwongen rust, kon hij geen
afstand doen van zijn activiteiten. Het herfstig,
verstild en berustend bestaan wou hij niet aan-
vaarden. De universiteit en zijn studenten ble-
ven hem onweerstaanbaar aantrekken : ze wa-
ren hem te dierbaar. Telkens wanneer oud-
studenten in hun loopbaan slaagden, verschaf-
te dit hem grote voldoening.

In de vele sociale, economische en culturele
organisaties waarvan hij deel uitmaakte, achtte
hij het zijn plicht zijn eerlijke overtuiging en
politieke idealen beginselvast te verdedigen.
Zij die hem intiemer leerden kennen, hebben
niet alleen zijn grondige wetenschappelijke in-
zichten geapprecieerd, maar werden eveneens
aangetrokken door zijn ruime cultuur, zijn op-
rechtheid en zijn fijne zin voor humor.

Vooral echter was hij een goed mens : velen
heeft hij geholpen, gesteund, moed en raad
gegeven. Voor iedereen stond zijn huis open.
Aan zijn geboortestreek bleef hij trouw : hij
had er vele vrienden, over wie hij dikwijls met
zoveel sympathie en waardering sprak.

Maar vooral zijn familie, mama en de kinderen,
waren de reden en het doel van zijn bestaan.
Naar hen gingen zijn mateloze liefde, zijn zor-
gen, zijn bekommernis : in hun midden was hij
echt gelukkig, daar beleefde hij de ware vreug-
de.

Zo zal hij steeds in onze herinnering blijven
verder leven.

Mogen wij zijn heengaan met sereniteit pogen
te aanvaarden, in de overtuiging dat hij van
de wereld met berustende en aanvaardende
glimlach is heengegaan, de eeuwigheid tege-
moet.

Dank voor uw sympathie en medeleven.
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