DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER
RICHARD DE RIECK

weduwnaar van mevrouw
Gabrielle COSIJNS

geboren te Deftinge op 23 januari 1904
en overleden in zijn vertrouwde omgeving
te Berlare op 20 mei 1995,
omringd door zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Vader, grootvader,
overgrootvader, peter.

In elk van ons blijft hij voortleven,
blijft de herinnering aan wat hij voor ons betekende.

Ogenschijnlijk steeds rustig, was hij eigenlijk zeer
krachtig, soms onverwacht vinnig en kritisch, maar
met oog voor het detail, dat aan een ander was
ontgaan.

Zijn grootste zorg en bekommernis, ging immer uit
naar het welzijn van zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Zelfs tot op het laatst dacht hij na over hun toe-
komst, wou hij zijn deel daartoe bijdragen.

Thuis was hij zowel in Schendelbeke als in Berlare,
waarbij hij er voor zorgde dat eenieder die hem
kwam bezoeken hetzelfde voelde.

Hij had een goed, lang en rijk gevuld leven.

Hij werd omringd door de beste zorgen tijdens een
mooie oude dag.

Hij keek steeds weer uit naar het paasverblijf in
Spanje, naar zijn verjaardag, telkens gevierd bij
één van zijn kinderen.

Hij ging van ons heen,

gesterkt door zijn geloof in God en overtuigd
van het weerzien met zijn vrouw.

Peter en meter waken nu over ons.

De families
DE RIECK, COSIJNS,
DE NORRE en VAN LIEFFERINGE
danken voor uw gebed en voor uw
deelname in de rouw.

Druk. E. De Veirman, Berlare




