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VROOM AANDENKEN
aan
Mevrouw Marie - Jeanne DE RIEMAECKER
echtgenote van
De Heer Leon VIAENE

geboren te Oudenaarde de 28 mei 1916
en godvruchtig overleden te Gent de 11 september1973
gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

God schonk haar een fijngevoelig gemoed, een
edelmoedig hart, een diep Geloof. Deze gaven
overstraalden geheel haar leven, al haar daden,
al haar verlangens.

Eenieder beminde haar om haar grote eenvoud,
haar zachtheid, haar minzame omgang, haar
goedheid.

In haar huiskring was zij een bron van gemoe-
delijkheid en hartelijkheid. Daar vond zij haar
ware vreugde. Beminnen, liefhebben, zich-zelf
vergeten, haar man en haar kinderen gelukkig
maken, dat was haar enige betrachting. Daarvoor
was geen moeite, geen last haar te zwaar.

Oprecht en diep gelukkig was zij vooral wanneer
zij in intieme kring omringd was van de haren.
God dank, die vreugde heeft zij veel en intens
kunnen genieten.

Zij heeft ons plots verlaten terwijl zij tot haar
man nog woorden sprak van moederlijke zorg voor
hem zelf, voor de kinderen, voor de huiskring,
voor de vrienden-genodigden die zij, samen met
haar man, die avond verwachtende was en voor
wie zij nog kort te voor blijmoedig de familietafel
getooid had.

Beminde echtgenoot : Wij waren zo gelukkig
samen. Maar de dood heeft ons niet gescheiden.
Ik wacht op U in het Vaderhuis. Daar zullen wij
voor alle eeuwigheid in de Heer verenigd blijven.
Daarom, wees moedig : leef voortaan voor Patrick
en Claire die ik U geschonken heb.

En U, mijn lieve kinderen, wij hielden zo zielsecht
van elkaar. Dank om uw genegenheid. Schaart U
rond vader en blijft in diezelfde genegenheid
nauw verenigd. Vergeet niet dat in dit aardse
leven slechts één zaak belang heeft : de verdienste
voor de hemel, zoals ik het U elke dag van mijn
leven in stilte getoond heb.

Liefste moeder, broeders, zusters, verwanten en
vrienden : ook U dank ik voor uw genegenheid.
Wees mij indachtig in uw gebeden.

De familie dankt U zeer oprecht

voor uw blii!&en van innige deelneming

in haar rouw.







