Ik geloof in het eeuwig leven...
IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUST

DE JONGEHEER
Nic DERLEYN

geboren te Oudenaarde op 7 december 1952
en te Tielt godvruchtig in de Heer ontslapen
op 28 april 1968, gesterkt door het sacra-
ment der zieken en de Pauselijke Zegen.

God had Nic met rijke gaven begiftigd.

Hij schonk hem een helder verstand en
een edel gemoed.

Ongekunsteld en bescheiden, met een
schalkse lach en een leuke zet, bracht hij
vreugde en blijdschap bij de zijnen. Zijn
eenvoudige, onbaatzuchtige goedheid was er
de grond van.

Op het einde, wist hij wel dat hij sterven
zou ; maar daar had hij geen vrees vocor
maar wel was hij betommerd om het ver-
driet aan ouders en zus nu aangedaan.

« Slaap wel moeke » was voor haar zijn
laatste woord... en hij gaf een kruiske.

Het beeld van zulk een levenslustige, be-
gaafde en lieve jongen zal ons steeds bij-
blijven. De Heer zij dank.

Liefste Ouders,... ik blijff Uw kind en
]lelaeet U nooit... Uw zorgen, uw tranen, uw
iefde.

Dierbare zuster... mijn led’ge plaats in de
huiskring zult ge nu vullen met nog meer
genegenheid en vriendschap.

Beste familieleden en vrienden, bidt voor
mii... want men heeit toch altijd nog iets
gced te maken vooraleer mecn binnentreedt
in die eeuwige zaligheid van ce Vader.

_ O.-L.-Vrouw van Karselare, help ons daar-
in.

Heer en Mevrouw André DERLEYN-VANDENABEELE,

Meiuffer Nicole DERLEYN,

Heer en Mevr Charles VANDENABEELE-(t VERSCHOORE)-GHIJS,
De families DERLEYN, ZAMIA, VANDENABEELE en VERSCHOORE

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-

NEMING

IN DE ROUW DIE HEN TREFT.




