Te midden van de nacht weerklonk een roepstem: Zie,
de Bruidegom komt, snelt Hem tegemoet! ( Matth. XXV, 6)

1.
BID VOOR DE ZIEL

van
JUFFROUW

Maria Elisa DERMAUT

geboren te Huise, de 18 Februari 1875 en godvruchtig in de
Heer ontslapen te Oudenaarde, de 22 October 1953, gesterkt
door de H.H. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke
Zegen.

Hoge ouderdom is een erekroon, te vinden op de paden
der gerechtigheid. (Spreuken XVI, 31) Vroom en verstan-
dig, eerbaar en tactvol tegenover al haar medemensen, ver-
wierf zij de achting en de sympathie van de velen die haar
kenden. Het zacht genoegen van een rustig, stil en godsdien-
stig leven is tot haar laatste uur haar aandeel gebleven.
Rechtzinnig en liefdevol voor kennissen en familieleden, bleef
ze tevens God getrouw en had een grote verering voor haar
hemelse Moeder, Maria. Ditis dan de roem van de overledene:
het getuigenis van haar geweten, dat ze in eenvoud van hart
en oprechtheid, niet naar wereldse beginselen, maar in Gods
genade geleefd heeft.

Dierbare Familieleden, hebt dank voor uw genegenheid
en zorgen. Mijn vurigste wens is dat God U overvloedig ze-
gene en dat Gij eensgezind en trouw mijn gedachtenis zoudt
bewaren.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Druk. R. De Langhe, Oudenaarde.

Mijnheer en Mevrouw Hector GOETHALS-DERMAUT,

Mijnheer Hector DERMAUT-D'HONDT,
Mevrouw Weduwe

Joseph DERMAUT-DUJARDIN, kinderen en

kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Willem DE PRIL-DERMAUT en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Adolf MOERMAN-DERMAUT,

Mijnheer en Mevrouw Urbain DERMAUT-BEKAERT en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Marcel DERMAUT-SAELENS en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Herman VANDER BRACHT-DERMAUT en

kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Gilbert DERMAUT-DE SMET en kinderen,

De familién DERMAUT en VERBEKEN,

Bedanken U van harte voor uw welwillende deelneming

en godvruchtige gebeden.




