De liefde vergaat nimmer.
Liefdevol en dankbaar aandenken aan Mevrouw

ALPHONSINE DERMUL

Echtgenote van de heer Noél Ros
Geboren te Lokeren op 26 mei 1934
en er overleden op 9 augustus 1989.
Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Wij nemen afscheid van een ingoede vrouw, een geliefde en
trouwe echtgenote, een moeder uit één stuk, een liefdevolle
dochter en familielid, iemand om van te houden.

Samen met haar man die haar bewonderenswaardig nabij was in
goede en kwade dagen hebben zij alles met elkaar gedeeld.

In de jaren van gezondheid en werk, van blije inzet en hartelijke
omgang bouwden zij hun gezin en beseften hoe ze elkaar
gelukkig maakten.

Toen de laatste maanden beproeving en ziekte dreigden met
ogenblikken van hoop en uitzicht en dan weer de volle lading
pijn, waren zij onafscheidelijk.

Voor haar een sterk houvast maar des te pijnlijker de droefheid
van het afscheid.

Een mysterie waar wij niet bij kunnen, een afsterven dat te
vroeg is, een leegte die moeilijk te vullen is.

Heer God, wij staan verslagen en zijn droef, een allerbeste
vrouw is ons ontvallen. Wij vragen steun en moed om verder te
leven in haar spoor. Wees Gij goed voor haar, voor haar man
en voor ons allen.

De familie dankt U voor Uw blijken van deelneming.
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