Het is een grote gunst zovele jaren onder
zijn geliefden te mogen leven.

DANKBAAR AANDENKEN
van Mevrouw

Florence DERNICOURT

weduwe van Remi BAUDISCO en
Leopold ROELAND,

geboren te Opbrakel op 6 juli 1885 en
overleden te Vloesbergen op 25 septem-
ber 1971, voorzien van de HH. Sakramen-
ten der zieken en de Pauselijke Zegen.

In de gezegende ouderdom van 86 jaren
is deze goede moeder volgens haar laatste
wens en verlangen gestorven zonder lang ziek
te zijn en zonder haar naastbestaanden veel
last te berokkenen. Haar einde heeft ze voe-
len naderen, oud en afgetakeld door de jaren
waaraan veelal kwalen verbonden zijn, komt
de dood voor haar te vroeg en voor de kin-
deren blijft het toch altijd wat hen boven
alles dierbaar is « Hun teergeliefde moeder ».

Fier mag ze zijn over haar « moedernaam ».
Welke lasten, kommer en zorg heeft ze niet
gekend om aan haar talrijke kinderen te ge-
ven wat ze nodig hadden, in tijden die niet
te vergelijken zijn met de onze. Vroeg heeft
ze zich telkens ingezet om al haar kinderen
en zelfs kleinkinderen te helpen grootbren-
gen. Voor al de haren heeft ze de grootste
schat achtergelaten die iemand kan doorgeven,
niet een groot fortuin, maar de herinnering
aan haar moed en vertrouwen in het leven,
haar toewijding en werkzaamheid, eenvoud en
vreugde, die ze met zovelen gedeeld heeft.
Deze moedige vrouw verdient een blijvende
|r;agedachtenls voor allen die haar gekend heb-
en.

Beminde kinderen, bloedverwanten, kennis-
sen en aeburen, ik dank U allen voor uw
genegenheid en vriendschap, vooral U die mij
met de beste zorgen in mijn oude dag hebt
omgeven. |k ga heen waar we allen worden
verwacht, bij God. Moge hij U geven, alle
levensgeluk en het eeuwig leven.

De families DERNICOURT, DE BREMME,
BAUDISCO, GIJSELINCK, ROELAND
VAN DE WEGHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijselinck. Opbrakel




