Onder de schaduw van het kruis,
rust ik in de schoot der aarde,
wachtend op de dag der verrijzenis.

.l.

Dankbaar gedenken wij in onze gebeden
DE HEER

Achiel DE RODDER

weduwnaar van Mevrouw
Eulalie SCHIETTECATTE,

geboren te Strijpen op 1 juli 1895 en god-
vruchtig overleden te Sint-Kornelis-Horebeke
op 3 september 1986,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

« Een brave man was hij,

en in geen doeken lag zijn hart,

maar op blote hand te zoeken

en op zijn tonge die recht waarheid sprak. »
Zo schreef onze priester-dichter Guido Gezelle,
en in die woorden kunnen we zeker Achiel
herkennen. Braaf en diep-godsdienstiq was hij
van huis uit en in alle eenvoud en stilte
heeft hij in- en buitenshuis die gezindheid
getoond en overtuigd beleden. Voor zijn ge-
zin heeft hij geleefd, zichzelf gegeven tot
het einde toe. Hij heeft gewerkt om anderen
gelukkig te maken, en vond zijn vreugde in
de opgroei en levensgang van zijn kinderen

en van hun gezin. Hij was fier dat de Heer
zijn dochter had geroepen voor het klooster-
leven : dat offer blijft in het Boek des Levens
opgetekend als een blijk van totale liefde
voor God. In lief en leed onderworpen aan
Gods wilsbeschikkingen aanvaardde hij de
ongemakken van het ouder worden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, God lone
u voor wat gij zo liefdevol voor mij gedaan
hebt. Tot mijn laatste dag heb ik thuis met
u mogen leven, tot de dood mij daar heeft
gevonden. Hebt allen dank voor al de goede
zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Moge
de Heer uw toewijding en genegenheid be-
lonen. God verwacht ons allen samen bij
Hem om daar voor eeuwig gelukkig te zijn.
Blijf allen de weg bewandelen van oprecht
kristelijk leven, op die manier houdt gij mijn
aandenken in ere.

Heer God, geef zijn ziel de eeuwige rust, en
het eeuwig licht verlichte hem. Amen.
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danken U.

Namis : zondag 5 oktober 1986 om 9 wuur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




