¥ Bid voor de zielerust van de Heer

JULIEN DE RODDER

echtgenoot van Mevrouw
JEANNE VAN SCHOORISSE
Oud-Strijder van de oorlog 1940-1945
Vereremerkt met verscheidene Eretekens
Geboren te St Maria-Horebeke, de 8 februari 1902
en godvruchiio overleden te Ronse,
op 14 augustus 1971,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ik houd het er voor dat het lijden van deze
wereld niet kan opweten tegen de heerlijkheid, die
ons geopenbaard zal worden. H. Petrus

Hij was een goede echtgenoot en goede vader.
Hij was door iedereen geéerd. Moge God hem een
geluk geven dat eeuwig duurt.

Verlicht, wij smeken U, Heer, onze zielen, door
het licht van uw klaarheid, opdat wij kunnen zien
wat wij moeten doen en mogen volbrengen wat
goed is.

Dierbare echtgenote, ik had nog zo graag bij u
gebleven, het leven was mij zo dierbaar en gij ook
mij zo lief, maar de Heer heeft er anders over beslist.
Wees kloekmoedig, zoek troost in het gebed. De
Heer verlaat hen niet die op Hem betrouwen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, blijft moeder steunen in haar zware
beproeving en weest goed met haar en alle mensen.
Reeds nu in gebed verenigd, zullen wij elkaar
weervinden in de eeuwige vreugde van de Heer.

Dierbare familie en vrienden, vergeet me niet
in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mevrouw Julien DE RODDER, geboren
Jeanne VAN SCHOORISSE,

Mijnheer en Mevrouw Roger DE RODDER-ROOS,
kinderen en kleinkinderen ,

Miinheer en Mevrouw Hubert D'HONDT-DE RODDER
en kinderen ,

Mijnheer en Mevrouw Albert D’HONDT-DE RODDER
en kind,

Mijnheer en Mevrouw Frans DE RODDER-GRULOOS
en kind,

De familiess DE RODDER, DE BLEECKER,
VAN SCHOGRISSE en VANDERSTICHELEN,

betuigen U hunnen oprechten dank voor

de blifken van innige deelneming.

Begrafenissen De Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse
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