Zoals een rivier

leeg loopt en uitdroogt,

zo legt een mens zich neer
en hij staat niet meer op.

(Job 14)
1.

Wij gedenken dankbaar
De Heer

ALBERT, JOZEF DE ROE
weduwnaar van Mevrouw Orpha Walraet,

geboren te Nederbrakel op 19 mei 1915
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis
te Ronse op 8 februari 1989,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Namis : maandag 6 maart 1989 om 19. 30 u.

De families

DE ROE, VAN DE MAELE,
WALRAET, ROKEGEM,
danken.

Wij danken U Heer God

voor deze mens die ons zo nabij
en zo dietbaar was

en die nu plots is weggevallen.

Wij danken U

voor dit leven van Albert
dat getekend werd

door eenvoud en arbeid,
door orde en zorgzaamheid
dag aan dag.

Wij vragen U dat hij verder
mag leven in het hart
van allen die hem gekend hebben.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




