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GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN DE HEER

Marcel DE ROE

echtgenoot van Mevrouw
Ghislaine VANDRIESSCHE,

geboren te Nederbrakel op 24 mei 1917 en
overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-
Opbrakel op 26 december 1976,

gesterkt door het sakrament der zieken.

Begraven te Everbeek St.-Jozef op 30 december
1976.

Onze duurbare overledene die we vandaag ten
grave dragen, was een doorbrave man die
plichtsgetrouw zijn taak volbracht met be-
kwaamheid en met genoegen. Voor zijn werk
zette hij zich in met al zijn kunnen, juist
zoals hij zich helemaal gaf aan zijn zo geliefd
gezin. Voor zijn dierbare echtgenote, zijn
kinderen, zijn kleindochtertje en niet het minst
voor zijn schoonmoeder, voor gans het tehuis
zette hij zich met al zijn krachten in om
het goed en schoon te maken. Geen wonder
dan ook dat hij de graag geziene echtgenoot,
vader, grootvader, werkgenoot en vriend was
van zovelen.

Zo graag had hij het kerstfeest in alle in-
timiteit en gezelligheid met zijn geliefden thuis
gevierd. Bidden we tot het kerstekind, onze
verlosser, dat onze duurbare overledene Marcel
die kerstvreugde nog moge genieten in het
hemels Vaderhuis ten eeuwige leven.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, al
te vroeg heb ik van u afscheid moeten nemen,
zo graag had ik bij u allen nog verscheidene
jaren mogen blijven. lk dank u voor uw
trouwe liefde en genegenheid. Ook u allen,
beste vrienden, kennissen en geburen, u allen
wil ik danken voor uw genegenheid en uw
vriendschap. Denk nu af en toe nog eens
aan mij in een vroom gebed en bidt dat de
God van alle leven mij genadig weze, zich
over mij ontferme en mij opneme in eeuwige
rust en vrede.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families :

DE ROE, VAN DE MAELE, VANDRIESSCHE,
SOISSON,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




