Aandenken aan
Mevrouw

Marguerite DE ROE

weduwe van de Heer
Edgard PITERAERENTS

° Nederbrakel 4 december 1908

Namis

+ Zottegem 1 januari 1992

: woensdag 22 januari om 19.30 u.

oudejaarsavond 91, iedereen feestte.
je ogen fonkelden, je was tevreden,
je beter voelend

had je me nog heel wat te vertellen.

ingedommeld in je warme bed vierde je
in stilte verder.

plots blies je met een bhele diepe adem
dlle kaarsjes uit.

de kaarsjes van bet feest.
het feest van bet leven.

bescheiden als je was, verliet je bet
levenspodium.

slaap nu maar bomma, je speelde je rol
zoals het hoorde.

slaap maar door de wekker been.

rust zacht bomma, bij die beer
waarin je toch zo diep geloofde.

je wouter, nieuwijaar 92

—



Uw aanwezigheid was voor ons een steun,
daarvoor danken U

Jacqui en Annette
Piteraerents- - Van Wambeke

Matc en Annie
Piteraerents - De Cubber

Joris Piteraerents en Els Peeters

Wouter Piteraerents




