VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Yvonne, Eiza DE ROE

echtgenote van De Heer Jules MORREELS

geboren te Everbeek op 19 oktober 1921
en plotseling thuis overleden op 18 juni 1996,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H. kerk.

De tijd tikt door. Momenten komen en gaan. De
velden rijpen voor de oogst. Tussen groei en oogst
zijn er de mooiste momenten van het leven waar-
van je het meest geniet maar die het vliugst voor-
bijgaan. Jaren die vliegen. De jaren van man en
vrouw in lief en leed, in goede en kwade dagen,
met of zonder kinderen. Het leven dat soms an-
ders is dan je wenst maar dat je samen dé6rkomt
op hoop van zegen. Je zet het leven en de toe-
komst niet naar je hand.

"God, wat is ze goed! Goed voor alleman ge-
weest." Het hart van Jules krimpt ineen, als hij
het verteld. Volgend jaar zijn ze vijftig jaar ge-
trouwd: hiep, hiep, hoera, zoals Georges en
Bertha in de buurt. Alle buren daar zijn goede
vrienden. Buren die aan mekaar alles mogen vra-
gen. Daar is dienstbaarheid, beschikbaarheid,
zoals in de beste buurten.En Jules en Yvonne zijn
voorbeeld nummer één. "En goed dat zij is ge-

weest voor mijn ouders van 47 tot 55. Ze zijn hier
uitgeleefd als prinsen, dank zij haar", vertelt Jules
met ontroering, met heimwee naar die mooie ja-
ren.

Het is vlugger nazomer dan je denkt. Man en
vrouw rusten in mekaars schaduw. Sinds 1990
komt er af en toe een onweerswolkje dreigen, een
bui van niet-weten. Ziek, soms verward? Jules
alleen weet wat het betekent. Hij draagt zorg voor
haar, zoals zij voor zijn ouders. Yvonne moet niet
bang zijn. Ze is niet alleen. Jules is altijd dichtbij.
Ook op die dinsdagavond als het ongezien en
onverwacht gebeurt. "Ga hier rustig zitten, nog
even in het zonnetje", zegt hij "ik ben straks te-
rug". Jules gaat buiten wat karweitjes doen.
Yvonne blijft thuis. Ze schrijft inderhaast op een
moment van afscheid haar laatste briefje: "lk ben
ziek. Jules toch, dat ge hier niet zijt, mijn Jules".
En verder? Niemand weet tenzij God alleen. Jules
vindt haar ingeslapen, voorgoed. Niets aan te
doen. De dingen moeten hun beloop hebben.

Namis op zondag 28 juli 1996 om 9.30 uur.

De families :
DE ROE - MORREELS
VAN DEN DOOREN - MEULIJZER
danken U voor de blijken van deelne-
ming en gebed.
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