God is liefde.
Blijf hem liefde schenken
en weel dat God
Je oncindig meer terugschenki,
voor altijd!

Dankbaar gedenken wij
De Heer

ACHILLES DE ROECK

Echtgenoot van Mevrouw
Maria, Wivina BRUYLANDT

Geboren te Onkerzele op 26 januari 1914
en godsvruchtig overleden te Zottegem op
16 mei 1991, gesterkt door het H. Sacra-
ment der zieken.

Lid van de confrerie van O.L.Vrouw van
zeven weeeén.

De families: DE ROECK - BRUYLANDT
MARGINET - DUCHAU
Danken U.

Rusteloos was dit leven van de vroege
morgen tot de late avond. Werkzaam elke
dag en thuis onmisbaar. Met vaardige
kennis heeft hij de naald gehanteerd en
talloze uren voor de machine gezeten.
Kleermaker-zijn, zijn dagelijks werk, bleef
zijn fierheid, want velen maakte hij door
zijn degelijke stielkennis gelukkig en blij.
Ouder geworden kon hij niet stil blijven
zitten en vond hij vreugde in het bewerken
van zijn hof. Hij voelde zich telkens geluk-
kig te midden van zijn kleurrijke bloemen
en vruchtbare planten. Steeds stond hij
klaar om te helpen in de keuken. Heel
onverwachts werd hij ons ontnomen, hij
die zo onmisbaar leck en zo verbonden
leefde met zijn lieve vrouw, zijn goede
kinderen en zijn blije kleinkinderen.

Heer, nog meer verbonden leefde hij met
U en zijn hemelse Mocder, Maria. Gij die
een God van liefde zijt, vervul dit ijverige
leven met uw ecuwige vreugde en vrede!
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