Geloofd zy Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

AEICE BE REEEH

echtgenote van Mijnheer
EYRIEL BDE BOIE

geboren te Grotenberge, de 29 november 1904 en
aldaar godvruchtig overleden, de 26 juni 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen. Ons dagelijks
leven gaat zijn gewone gang, ons werk en onze zorgen
en op korte tijd kent dit alles een einde. De mens
wordt hier zo dikwiils op aarde bedrogen in de ver-
wezenlijking van zijn wensen en verlangens. Eens te
meer leert ons dit smartelijk overlijden hoe nietig het
leven hier op aarde is.

Het is voor de mens die sterft een vertroosting te
mogen denken dat hij ziin plichten als christen heeft
gekweten. De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is
het overgaan naar een beter leven, hij ziet het einde
naderen zonder vrees, steunende op Gods barmhartig-
heid en goedheid en hij zal zich in zijn verwachting
niet bedrogen vinden.

Haar leven was een leven van harde arbeid en zorg
voor haar huisgenoten, bekommerd als zij was om ze te
helpen goed te kunnen door het leven gaan.

In God geloven, acht geven op zijn geboden, en op
Hem betrouwen moet niet bevreesd zijn voor zijn
goddelijke Rechter te verschijnen om rekenschap te
geven over zijn leven op aarde.

Duurbare echtgenoot en kinderen : ik meende nog
lang bii u te kunnen blijven maar God heeft het anders
geschikt, Onderwerpt u aan zijn H. Wil en legt al uw
zorgen in zijn handen ; Hij zal uw sterkte en toevlucht
zijn in de wederwaardigheden van het leven. Bidt nu
voor mij en ik ook zal u niet vergeten bij God.
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