Waarom dan ? Neen, waarom
en vrage en rade ik niet;
ik berg mijn tranen, en...

dat Gij wilt is geschied. (G.G)
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ALICE DE ROECK

echtgenote van de Heer
ACHIEL MISEREZ

geboren te St-Martens-Lierde op 8 decem-
ber 1893, en godvruchtig in de Heer ont-
slapen te Erwetegem op 4 augustus 1963,
gesterkt met de Sakramenten der zieken.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart
en van de Confrerie van de H. Barbara.

Een voorbeeldige vrome vrouw gaat hier
van ons heen, maandenlang voorzien, en
toch doet het scheiden pijn. Diep in ons hart
wellen tranen op, maar ook die christelijke
vrede : zij is bij Onze Lieve Heer. Dit is de
troost en de zekerheid van de christen mens;
hij gelooft in de eeuwige beloning na dit
aardse leven dat veel ongekend lijden en
offers vraagt.

Dierbare echtgenoot, de liefdebanden
tussen ons blijven voortbestaan, wij vergeten
mekaar niet. Heb dank voor de talloze zor-
gen waarmede gij me maanden lang hebt
omringd.

Beminde kinderen en kleinkinderen, har-
telijk dank voor uw vriendschap. Weest
voorbeelden van christelijk familieleven.
Vergeet mij niet in uw gebeden.

Dierbare familieleden en kennissen, dank
voor uw genegenheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene,

Uw blijken van deelneming een troost
voor ons.

Danken U oprecht :

Mijnbeer Achiel Miserez, kinderen
en kleinkinderen ;

De familién De Roeck, Miserez,
Rokegem, Jouret en Van Ruys-
kensvelde.

Uitg. Mevr. C. Miserez,iDﬁeh‘in»éeﬁ  —




