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In al onze onmacht bij het pijnlijk heengaan
vragen wij om dankbaar te gedenken
het leven en werk van

DE HEER
GEORGES DE ROECK

echtgenoot van Mevrouw
CLEMENTINE LEROUX

geboren te St.-Maria-Lierde op 8 februari 1907
en overleden in het Onze Lieve Vrouw Zieken-
huis te Aalst op 24 mei 1988 aan de gevolgen
van een smartelijk ongeval, gesterkt door de
sakramenten der zieken.

Ere-Schepen van St.-Martens-Lierde.

Georges werd eenentachtig maar kon er hon-
derd worden. Oersterk als hij was. Indertijd tot
1962 als dorser op grote campagnes. Nadien als
arbeider op het bouwbedrijf. En altijd als hel-
pende hand voor vele mensen. Met zijn fysieke
sterkte en met zijn goed humeur waarover ieder-
een zal blijven navertellen. Georges, werkkracht
en levensvreugde : deze drie waren één. Hij kon
plezier in het leven brengen en er zelf plezier
aan beleven. Optimisme gaf hij gratis weg. En
iedereen zag hem graag, praatte graag met hem.
Er kon dan altijd een kwinkslag en een plagerij
over-en-weer. Bij en tussen de mensen zijn, dat
was zijn lang leven. De aardbol rond, zegt men,
wel vijftigduizend kilometer heeft hij weldoend
rondgefietst. Zo heeft hij ook de fatale val ge-
daan te Voorde op 11 mei, aangereden en ver-
pletterd tot in merg en been.

Van 1946 tot 1958 was hij als Schepen van
Openbare Werken de rechterarm van burgervader
Louis Vermang en een weldaad voor St.-Martens-
Lierde. Met zijn gekende aandacht voor het
sportieve leven. Welgezind en vriendelijk voor
iedereen. Met zijn volle inzet ook.

Sinds 26 mei 1934 is hij getrouwd met Cle-
mentine, zijn Tineke. Rechtlijnig en rechtuit.
Met een gezamenlijke zorg voor zeven kinderen.
Elk kon zijn/haar eigen wegen gaan. Allen zijn
hem dankbaar en missen vader nu.

In 1972 ging hij met pensioen. Of eigenlijk
niet want 's morgens zag je hem altijd werk-
zaam doende. Weliswaar na een gezonde mor-
genbabbel bii buur Jef want Georges bleef bij,
volgde het nieuws en wist zijn dagelijks woordje
kommentaar op het gebeuren. ’'s Namiddags
moest hij toch zijn toerke doen. Hij kende geen
enge wereld waar je leeft op jezelf alleen. Bij
Georges had alles zijn gepaste tijd. Er is een
tijd voor de problemen. Er is een tijd om de
problemen achter zich te laten. Een levenskunst
die wij van hem nog moeten leren. Zijn laatste
woord was nog een aanmoediging voor wie hem
lief blijven : " jullie moeten na mij nog veel
coerage hebben .

De families DE ROECK, LEROUX,
FAIGNAERT en HAELTERMAN,

danken u voor uw kristelijk medevoelen en
voor uw gebed in deze moeilijke dagen.
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