Men tuimelt wel en wonden krijgt men dikwijls,
lichte en diepe...
't en vliucht geen weerbaar man,
die wijkt of hem de dood beliepe.
(Guido Gezelle)

DIT WEZE EEN DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Julien DE ROECK

htg t van Solange DE LOOR

Vereremerkt met het Bronzen A.C.V. Ereteken
3e Klas
Bestuurslid C.V.P. Brakel

geboren te St.-Blasius-Boekel op
29 november 1936 en godvruchtig overleden
te Oudenaarde, in de H. Hartkliniek op
23 maart 1984, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken.

Zijn echtgenote, zoon en familie,
zijn U dankbaar
om uw gebed en uw deelneming.

Deze kranige christenman z6 weten sterven
valt hard. Op vrijdag, een paar dagen voor
Maria Boodschap, begon voor Julien een
nieuw en eeuwig leven. Zoals in 't leven van
Maria, was zijn leven en werken een ,ja"
voor ons Heer in zijn wekelijkse vroegmis
en een ,ja, 't is goed’ aan elke mens om te
helpen. Jan en alleman kan en mag getuigen
dat deze man halve nachten en vele lange
dagen werkte zo thuis als zowel op een ander.
Niemand dacht dat op zijn zevenenveertig-
jarige leeftijd de sluipende dood zo nabij
was : meer dan 't werk velde hem op een
viertal maanden een dichte en diepe wonde.
Christus is ook diep gewond voor allen ge-
storven, maar zij leven !

God, onze Vader, die vergeving schenkt en
het heil van elke mens bewerkt, wij smeken
uw barmhartigheid, dat Gij de ziel van uw
dienaar Julien, die uit deze wereld is heen-
gegaan, door de voorspraak van onze hemel-
moeder Maria en van al uw heiligen, deel-
name aan de vrede voor altijd wilt schenken.

Geliefde echtgenote, we deelden lief en
leed. Mocht onze zoon mijn dienstbaarheid
overnemen. In gebed blijven we verenigd ook
met heel de familie en vele vrienden. Weest
elkander steeds nabij in dienstvaardigheid.

,,Onder uwe bescherming nemen we onze
toevlucht, Heilige Moeder van God !
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