Mijn vadertje hij was rechtvaardigheid
hij had de zware taak op zich geladen
een eerlilk mens te zijn

in woord en daad. (M. Gijsen)
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Karel - Lodewijk DE ROECK

echtgenoot van Mevrouw ROMANIA DAEM

geboren te Sint-Antelinks op 6 januari 1885.
In de Heer gestorven te Sint-Antelinks op

21 november 1972. Gesterkt door de
H.H. Sacramenten der zieken.

Stil is hij van ons heengegaan naar
de eeuwige vrede. Zijn zachte afsterven
is het afsluiten van een leven geweest in
dienst van de Kerk, van zijn gezin en
medemensen.

Van hem kan men zeggen als van zijn
Heer : « hij ging al weldoende rond ».
Zijn diep geloof in de Heer, dat gans zijn
leven in vreugde en leed doordesemde,
uitte zich in hem als een man van gebed
en rotsvast vertrouwen in Gods voorzienig -
heid.

Dierbare echtgenote, onze liefde en
trouw ligt vergroeid in onze kinderen.

Gij zijt bedroefd om mijn heengaan,
maar bidt de Heer in dank om de vele ja-
ren, die we samen hebben doorgebracht
als steun voor elkander. God heeft mijn
taak als volbracht beschouwd : bij hem
bid ik, dat ge moedig moogt blijven tot
onze liefde eeuwig bevestigd worde biij

de Heer.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, u al-
len dank ik voor de goede zorgen en gene-
genheid.

Bewaart allen diep in uw hart het beeld
van vader, de levensweg die hij u door ziin
voorbeeld heeft getoond.

Blijft allen in onderlinge liefde een steun
voor elkaar en zorgt goed voor moeder. Ver-
zacht haar pijn en eenzaamheid door uw
troostende aanwezigheid.

God zegene en beware u.

Bidt voor mij, vanuit de hemel blijf ik met
u verbonden.

Mevrouw DE ROECK-DAEM,
kinderen en kleinkinderen,

De families :
DE ROECK,
VAN DEN BOSSCHE.
DAEM en
VAN LAETHEM,

danken U voor de blijken van deelneming.
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