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DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

ROGER DE ROECK

echtgenoot van Mevrouw
BERNICE RATIAU

geboren te Moerbeke op 21 november 1937
en overleden te Gent op 20 april 1993,
gezalfd met het H. Oliesel " in extremis .

De mens wikt, maar God beschikt. Het leven
van elke mens is een diep goddelijk mysterie.
Ook dat van Roger was doorweven met de glans
van Gods geheimnissen : een goede vrouw, een
mooi huis met zijn naam op gesmeed, twee
flinke zonen, de wind in de zeilen en een beroep
van chauffeur, waarin hij zich helemaal kon uit-
leven.

En toch... een accident enkele jaren terug en
zijn leven werd een angstig beven. Lente, zomer,
herfst of winter, niets kon hem nog echt beroe-
ren. Zijn leven dat eens stralend was als het
zonlicht was nu duisternis geworden en bange
stilte.

Niettegenstaande de beste verzorging van zijn
familie en toepassing van de nieuwste medikatie
bleef zijn ziekte aanslepen en worstelde hij met
de moed der wanhoop tegen de steeds vlugger
weerkerende depressie en ontmoediging. Totaal
machteloos zag hij zichzelf wegkwijnen midden
de trouwe en niet versagende aanmoediging van
zijn geliefden.

o

Bij zo'n ziekte verstommen onze woorden en
raken hoop en verwachting eindeloos uitgeput.
Hij is niet meer en meer dan hem treffen ons
de pijnen van het achterblijven.

Wij geloven dat hij nu alle duisternis heeft
overwonnen en het volle Licht mag zien van
Gods barmhartigheid. Ons hart is droef omdat
wat eens een talentvolle en creatieve man was
geweest, zo vroeg en onverwachts een machte-
loos en wanhopig wezen was geworden. Nu zijn
stil geleden pijn is opengebroken in het mysterie
van een verlossende dood, buigen wij diep het
hoofd en bidden ons vastklampend aan ons ge-
loof : Barmhartige God, laat uw goedheid stra-
len... Laat de warmte van uw milde liefde neer-
komen over hem en ons. Schenk ons de zeker-
heid, dat Gij voor ons een Vader zijt, vandaag
en tot in eeuwigheid.

O.-L.-Vrouw van de Schreikapel, bid voor ons.

H. Catharina, patrones van de parochie, bid
voor ons.

De families DE ROECK, RATIAU,
VAN ONACKER en PROVENIER,

danken U voor uw aanwezigheid en uw
blijken van kristelijk medevoelen.
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