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Uitnodiging tot gebed en
Eucharistieviering voor mevrouw

IRENE S BDE ROECIK

echtgenote van de Heer
OMER DE CLERCQ

geboren te St. Martens-Lierde op 2 januari
1896 en haastig in de Heer ontslapen te
Deftinge op 22 juni 1969, gesterkt door
Kristus in de H. Zalving en de pauselijke
zegen.

Bij moeder begint de wereld. Bij een goede, vrome,
kristelijke moeder begint ook de hemel. Moeder
leert hare kinderen geloven, hopen en beminnen,
ze leert hen bidden, offeren en met overtuiging
leven. Onder de wijze leiding van een sterke moe-
der, wordt het gezin, ondanks zorgen en beproe-
ving, de inleiding en de vaste richting naar een
eeuwig, gelukkig leven.

Aan zulke verheven roeping heeft deze inkristelijke
en goeie moeder hare beste krachten, hare onver-
poosde zorgen en hare offervaardige liefde gegeven.
Haar leven was dan ook innerlijk rijk en gelukkig,
eenvoudig en oprecht, zonder uiterlijk vertoon,
altijd zeer huiselijk en familiaal.

Zo'n moeder krijgen is de grootste rijkdom op
aarde. Zo'n moeder verliezen is de grootste pijn.

Zo'n moecer lonen is haar beeld in raad en daad,
in de geest laten wonen.

Duurbare echtgenoot, zwaar valt u het haastig
heengaan, want het samenzijn was z6 eensgezind
in betrachting en toewijding voor elkaar. Voortaan
zult ge in Gods liefde onze huwelijksliefde aanvul-
len. Blijf sterk door uw geloof in gebed en hoopvol
uitzien naar het weerzien, waar geen rouw of
scheiding meer komt.

Beste kinderen en kleinkinderen, alles werd voor
u gedaan wat een moeder doen kon. Ik dank u om
de liefde, de eerbied en de dankbaarheid waarmede
ge ons hebt omringd. Blijft in liefde en eendracht
verenigd en doet zoals ik u heb voorgedaan. De
Heer weze uwe verdere dank en de toevlucht om
weer met mij te zijn.

Beste broer, zusters, bloedverwanten en vrienden,
blijven we elkaar gedenken in kristelijke genegen-
heid en liefde door een vroom gebed en uwe
trouwe genegenheid voor hen die om mijn heen-
gaan diep rouwen.

Om uw blijken van meeleven en genegenheid
Om uw aanwezigheid in de lijkdienst
Om uw gebed

danken u de
families DE ROECK, DE CLERCQ,
MATTHYS, VERCLEYEN.

Uitg. O. Van Ruyskensveld, Deftinge




