Heer mijn God,
t laat mij thans rusten
in Uw nabijheid.
Gij die hem gekend en bemind hebt

gedenk in uw gebed Een zware ziekte
DE HEER he? ik met geduld gedragen,
zwijgend mijn leed getorst,
René DE ROEVE dankbaar voor alle
hulp mij door mijn
zoon van wijlen Edgard en medemensen

mevrouw Sylvie DE LANNOIT met liefde bewezen.

Geboren te Geraardsbergen op .
3 mei 1939 en er overleden op Wees Gij nu goed voor hen

13 december 1995. en mogen zij uit mijn leven
leren, hoe alles hier ter wereld
zo vergankelijk en tijdelijk is,
en dat Gij alleen

Zijn moeder, broer, zusters, schoonbroers, onze God en Meester zijt.
-zuster en de families

DE ROEVE

DE LANNOIT Er zal een H. Mis opgedragen worden voor onze
danken oprecht voor de blijken van overledene op de tweede maandag van januari en
deelneming, sympathie en medeleven hen op de eerste maandag van februari telkens
betuigd in deze rouw. om 17 uur.

Begr. Moulart & Herregodts Drukkerij Van de Maele




