Geheim van Gods raadsbesluiten
Geheim van ons geloof.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mejuffer

Rita Beatrix Maria DE ROM

dochter van de
Heer Arthur en Mevrouw Lea De Bruyne
Leerlinge in de IV Moderne aan de Priorij Hunnegem
te Geraardsbergen
Vendelleidster bij de K isjes van de
Chiro Moerbeke-Atembeke
Lid van de Congregatie van O. L. Yrouw
geboren te Moerbeke, op 10 mei 1945, en godvruchtig
overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, op
26 mei 1960 (O. L. H. Hemelvaart), gesterkt door de
laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Zalig de zuiveren van harte want ze zullen God zien.

Heer, in deze ogenblikken van vertwijfeling, richten
wij onze blikken naar U. Immers heden voeren wij ten
grave een kind van amper 15 jaren, verstandig en wijs,
deugdzaam en zorgvol, het oudste van zes... Niet enkel
ouders, zusters, broers en familieleden, maar ook klas-
genoten, geburen, zelfs een ganse parochie hebben tot
Uen O. L. Vrouw gebeden om genezing ! Tijdens haar
ziekte scheen het ons somtijds dat de dood zou wijken
voor een langzaam herstel en toch is het niet gebeurd.
Rita is tot haar Schepper teruggekeerd op een meiavond
op het feest van O. L Heer Hemelvaart...

Ook Gij. Heer, meester van het leven van elk leven,
ook Gij hebt geweend bij het graf van Uw vriend Laza-
rus. U begrijpt dat ook wij thans treuren om dit verlies.
Het hart van de ouders en van zovele anderen schijnt te
breken onder de harde slagen van dit heengaan en on-
der het onopgeloste, het raadselachtige van de vraag
« Waarom dit alles ? »

Zoals bij Lazurus’ verrijzenis de heerlijkheid van God
werd gezien en getoond, zo zien we thans ook midden
deze diepe droefheid een reddend en stralend lichtpunt,

We weten dat zij is heengegaan in de onschuld van haar
jeugd! En wat baat in vergelijking met de gelukkige
eeuwigheid, rijkdom, aanzien, gezondheid en een schit-
terende toekomst ! Gij, Heer, hebt gedaan wat voor
haar het beste was. Dit offer, dat ons zo zwaar valt,
brengen wij dan toch graag om Uwentwille en meteen
ook om het geluk van dit kind ; ons verstand — of-
schoon ons gevoel het anders wenste — zegt deemoedig
«Uw Wil geschiede ! »

Heer, we menen terecht dat zij op dit ogenblik de
eeuwige zaligheid reeds is ingetreden. Zo het thans nog
niet mocht gebeurd zijn, dan vragen wij U vertrouwvol
dit ogenblik te willen verhaasten om het goede dat ze
deed, om de zorg waarmede ze thuis alles beredderde,
om het lijden dat ze heeft doorstaan en om het gebed
van haar ouders, broers, zusters, van haar familieleden,
van de Eerwaarde Zusters Leraressen, van ne klasge-
noten en de Chiromeisjes en tenslotte om het gebed
van de zovelen die haar liefhadden.

Beste Vader en Moeder, u vooral bedank ik voor de
genegenheid en de kommervolle zorgen mij betoond
gedurende mijne ziekte, Wist de tranen uit uw ogen ;
immers het uur nadert waarop wij elkaar voor eeuwig
zullen terugzien.

Rita, we weten dat u stilzwijgend dankbaar zijt en
blijft tegenover al diegenen die uhebben welgedaan.
Wij allen zeggen u « tot wederziens in de hemel »,

Zij was uw kind, Maria, toon dat gij haar moeder zijt !

Mijn Jezus, barmhartigheid,

Heer en Mevrouw Arthur DE ROM-DE BRUYNE
en kinderen ;

De familien DE ROM, DE BRUYNE, VAN DE
WINCKEL, DE HAUW

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en
danken U voor de gebeden.

Uitg. Amand De Geyter, Moerbeke

J—



