<k ben de Verrijsenis en het Leven!»

P

Vroom aandenken aan
DE HEER
HENRI DE ROO

echigenoof van Mevrouw

RACHEL GILLIS

geboren te Oosterzele op 8 september 1895
en godvruchtig overleden op 13 september 1976
in de Sint-Elisabeth-kliniek te Zottegem.
Gesterkt door het H. Ziekensacrament.

Oudstrijder 1940-1945

Christus is uit de doden opgestaan als Eersteling onder
hen die ontslapen zijn. Zoals allen sterven door hun
verbondenheid met de eerste mens, Adam, zo zullen ook
alle mensen die met Christus verbonden zijn, herleven.

Dat is voor ons, Christen mensen, de grote steun en
troost bij het verlies van onze dier]

De geliefde overledene was op hoge ouderdom nog

een kranig man. Maa: ook de sterksten moeten buigen
voor de dood.

Jarenlang was hij de trouwe zorger voor echtgenote,
familie en vrienden. Zonder veel gepraat over eigen on-
gemakken, hielp hij waar hij kon. Daarvoor zullen de zij-
nen hem welgemeend danken. Moge de goede God hem
belonen voor zijn inzet voor de anderen.

Dierbare echtgenote, tracht U te troosten door de her-
innering aan de gelukkige jaren dat we samen waren.
i

U, mijn dierbare kind en ki ds dank ik sa-
men met moeder, voor Uw liefdevolle zorg en
heid.

Mogen we allen eens samen verenigd worden in Gods
oneindige gelukzaligheid

Mevrouw Rachel GILLIS Zijn echtgenote
De Heer en Mevrouw Willy en Anna DE ROO-BAELE
Jongeheer Dirk DE ROO
Jongeheer Geert DE ROO
zijn kinderen en kleinkinderen
De families DE ROO, GILLIS,
VERVONDEL en VAN DE VELDE

danken U voor de blijken van deelneming

in rouw en in gebed

Druk. De As, Heistraat 45, (091) 6270 01, Qosterzele
Begraf. Lamiroy, Dorp 19, (053)6228 77, St-Liev. Houtem




