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TER GEDACHTENIS AAN DE HEER
René - Remi DE ROO,

echtgenoot van Mevrouw
Iréene BLOMME,

geboren te Meigem op 23 mei 1910, en na een
smartelijk ongeval overleden te Deinze op 10
april 1974, gezalfd met de H. Olie in extremis.
Hij was lid van de C.0.0. te Meigem, van de
Boerengilde en van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Op de vooravond van witte donderdag, kort
voor hij naar de biechtviering zou vertrekken is
René Pasen gaan vieren in de hemel. "'De mens
wikt, maar God beschikt''. Hij had zich zo ver-
heugd in het vooruitzicht van de trouw van zijn
zoon. Hij zal alleen in de geest aanwezig kun-
nen zijn.

Zijn echtgenote en kinderen blijven verlaten
en alleen achter. Ze zijn verslagen, ontgoocheld
en ontspoord. Het leven zonder vader zal gron-
dig anders zijn. Voor zijn echtgenote wordt het
een zware tijd. Zij verliest de levensgezel met
wie zij honderduit kon praten over de kinderen
en hun toekomst, over erf en land, over alles
waar mensen mee bezig zijn. De kinderen ver-
liezen veel meer een vriend en raadgever dan
de gezagdrager van het bedrijf. Zijn familie-
leden zijn geschokt door zijn plotse heengaan.
Onze dorpsgemeenschap verliest een sympa-
thieke en joviale medeburger, die niet aar-
zelde zich in te zetten voor de minst bedeel-
den door lid te worden van de kommissie van
openbare onderstand. Wie hier naar een begra-
fenis kwam heeft hem zien rondgaan met de

schaal van de openbare onderstand, waardig en
vol overtuiging. Ziln plaats  in het gestoelte,
naast zijn twee trouwe makkers, is vakant. Het
is treurig, maar onvermijdelijk. Menselijker-
wijze gesproken komt men in opstand en vraagt
men zich af : waarom gaat deze degelijke mens
nu op zo'n wijze naar zijn dood ? Vragen die
niemand kan beantwoorden. Alleen de kristen
kan zich onderwerpen aan God. De goede Vader
laat toe, voor ons eigen welzijn, dat wij naar
Hem toekomen als ons uur gekomen is. Op de
eerste goede vrijdag heeft Hij zelfs toegelaten
dat zijn enige Zoon Jezus, in de handen van
mensen viel, die Hem kruisigden. Ons leven is
ons kruis opnemen en Jezus volgen, vallen en
opstaan, een laatste maal vallen en ontwaken
in de verrijzenis.

Daarom willen wij René gedenken in ons ge-
bed. Wij zijn dankbaar voor al het goede dat
onze medeburger voor de gemeenschap heeft
verricht. Hij blijft onder ons voortleven in zijn
echtgenote en kinderen en in zijn goede werken.
Bidden wij voor zijn =zielerust. Mijn Jezus,
barmhartigheid.

Mevrouw René DE ROO,
geboren Iréne BLOMME, zijn echtgenote,

Mr Maurice DE ROO en verloofde Juffrouw
Marie-Thérése LATAIRE,

Mr en Mevr. Ronny DE SMET - DE RGO,
Jonge Heren José en André DE ROO,

zijn kinderen,
evenals de families DE ROO - BLOMME en
VAN OOST - CHRISTIAENS,

danken U zeer oprecht.
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