T
TOT VROOM AANDENKEN
van Mevrouw

ALMA DEROUCK

weduwe van de Heer
LEON VANDERCOILDEN

geboren te Etikhove, op 19 februari 1894 en god-

vruchtig overleden te Ronse, op 7 november 1972,

gesterkt door de hulpmiddelen van onze moeder
de H. Kerk.

Plots, doch niet onvoorbereid, is onze dierbare
van ons heengegaan. En, ook al heeft zij een
hoge ouderdom bereikt en wisten wij dat haar
gezondheid zeer teer geworden was, toch voelen
wij ons geschokt en ontredderd, want moeder
verliezen betekent steeds in het leven van de
mens een zeer pijnlijk ogenblik.

Onze grote troost moet haar eigen geloof zijn
in de kracht van de verrezen Heer die belooft
heeft dat al wie in Hem gelooft eeuwig leven zal
hebben. Wij weten dat dit geloof bij haar leven-
dig was en dat ze er veel troost in vond in gebed
en in de Eucharistie.

Daarom willen wij onze eigen smart vergeten
en haar toevertrouwen aan de Almachtige opdat
Hij haar nu het volle geluk zou schenken, ont-
plooing van al wat goed en schoon is geweest in
haar leven, bevestiging van de liefde die zij door-
heen het patroon van haar leven geweefd heeft
in de toewijding voor haar gezin.

Goede kinderen dank voor uw goede en atten-
tievolle zorgen voor de kleinkinderen die de
vreugde van mijn oude dag zijn geweest ; gedenk
mij verder in uw gebed. Beste broers, zuster, fa-
milieleden en vrienden sluit u aan bij dat gelo-
vig gebed.

Hr en Mw Frans VANDERCOILDEN-VAN CUTSEM
De kinderen en Families,

bedanken.
Drukk. Paul Everaert, Priestersstraat

A la douce mémoire
de Dame

ALMA DEROUCK

veuve de Monsieur
LEON VANDERCOILDEN
née a Etikhove, le 19 février 1894 et décédée pieu-
sement a Renaix, le 7 novembre 1972,
munie des Secours de Notre Meére la Ste Eglise.

A I'improviste, mais quand méme préte, elle
nous a quitté. Et malgré qu’elle ait atteint un age
avancé et que nous savions sa santé minée, nous
nous sentons quand méme désemparé, car perdre
sa mere signifie pour chacun un moment trés
pénible dans la vie.

Notre grande consolation sera sa propre foi
dans la force du Seigneur qui promet a tous
ceux qui croient en Lui la vie pour l'éternité.
Nous savons que cette foi était vivante en elle
et qu’elle I'entretenait dans une priére réguliére
et dans |'Eucharistie.

C’est pourquoi nous voulons oublier notre pro-
pre douleur et la confier au Tout-Puissant afin
qu’ll lui donne le bonheur parfait, épanouissement
de tout ce qui avait de bien dans sa vie, de
I'amour qu’elle a dépensé dans son foyer.

Chers enfants, je vous remercie pour les soins
attentifs que vous avez bien voulu me donner ;
pour les petits-enfants qui ont réchauffé mon
ceeur. Chers freres et sceur, membres de la fa-
mille et amis, ne m'oubliez pas dans vos priéres.

Mr et Mme Frans VANDERCOILDEN-VAN CUTSEM
Les enfants et les Familles,
remercient.

Funérailles, Firme J. Aelvoet, Renaix.
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