Gij Heer zijt onze enige Hoop !
BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Emilie DE ROUCK

Weduwe van wijlen de Heer
Justin VAN HUFFEL

Geboren te St.-Denijs-Boekel op 12 septem-
ber 1898 en wonende op de parochie
St.-Blasius-Boekel te Munkzwalm en god-
vruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw hospi-
taal te Oudenaarde op 26 september 1974.
Gesterkt door de H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.
Oud-ijveraarster en lid van de H. Hartbond,
van de Voortplanting van het Geloof en van
de Confrerie van de H. Blasius.

Niet het afsterven van Emilie verdwijnt uit
ons midden een ingoede, een zeer vrome en
godsdienstige, een milddadige moeder en

medeparochiane.

Weinig christenen hebben de oproep van
O.-L.-Heer : «bid altijd » zo goed beantwoord
als de dierbare overledene. Ze was daarin
een voorbeeld als geen andere. Maar wat
meer is : haar gebed ging gepaard met mild-
dadige goedheid en steun voor haar mede-
mensen, de missies, alle goede werken en
niet het minst haar parochiekerk. Men mag
van haar met reden getuigen zoals de
H. Petrus het zei over O.-L.-Heer: «Hij. ..
zij ging al goed doende voorbij». (Hand.

Zij heeft haar levenswerk in alle eenvoud
goed volbracht. Ze is haar Heer en Meester
trouw geweest in zijn gebod van liefde tot
Hem en de naaste. Ze heeft onze Moeder de
H. Kerk goed gediend en bemind. Ze was
bereid met haar man-zaliger een groot ge-
zin te aanvaarden en goed op te voeden,

bereid en blij om een zoon af te staan in
de dienst van de Heer als priesier en de
andere kinderen tot het stichten van een
christelijk gezin.

Nu liggen de handen van Moeder Emilie
gevouwen, haar hart ligt nu stil tot op de
dag der verrijzenis : de handen die ze zo
dikwijls heeft samengebracht tot gebed en
die zo hard hebben gewerkt in een diep
godsvertrouwen voor het groeiend en groter
geworden gezin, het liefdevolie hart waar-
meade zij O.-L.-Heer heeft bemind en mede-
gehoipen om zijn beeld te vormen in de
harten van hen die Hij haar had toever-
trouwd.

In het bijzijn van haar zoon-priester, precies
alsof ze op hem wachtte, stierf ze de dood
der rechtvaardigen : «Kom, trouwe dienares...»
(evangelie).

Mijn dierbare kinderen, heb dank om uw lief-
de en zorgen. Gedenk het voorbeeld dat uw
vader en moeder u steeds hebben voorgehou-
den. Blijf moedig vertrouwend op de Hser
ook als de beproeving in uw leven komt.
Mijn lieve kleinkinderen, ge weset hoeveel ik
van u hield. Blijf uw grootouders indachtig
samen met onze kinderen: uw Va en Moe,
nonkels en tanten in het bizonder met uw
rnonkel-priester en uw tante Gaby.

Mijn beste schoonzuster, verwanten, vrien-
den en geburen, ik dank u allen om uw
genegenheid, uw medzleven in de rouw en
om uw gebed.

Aan allen vaarwel in dit leven en tot een
blij weerzien in het hemels vaderhuis.

H.H. Harten van Jezus en Maria, bizondere
toevlucht van de dierbare overledene, be-
scherm haar en ons !

Haar kinderen en de families VAN HUFFEL,
DE ROUCK, TSIOBEL en BAERT,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw en voor uw
gebeden.




