1.

TOT VROME GEDACHTENIS

aan

de Heer Michel DE ROUCK

zoon van de Heer en Mevrouw
(THenri DE ROUCK)-VAN DER MASSEN

geboren te Munkzwalm

op 9. oktober 1914

en na een smartelijk ongeval
godvruchtig overleden

in het St.-Janshospitaal te Brugge
op 7 februari 1973, gesterkt door
de sakramenten der zieken.

Het is goed dat U gekomen bent om
hier afscheid te nemen van hem en om
hem uitgeleide te doen.

We danken U, Heer God, voor deze
mens die zo nabij en dierbaar was en
die nu plotseling is weggevallen uit
onze wereld.

Heer God, ontferm U over hem en
over ons allen.

Mevrouw Weduwe

Henri DE ROUCK - VAN DER MASSEN,
De Heer en Mevrouw

Leopold HOEBERS - DE ROUCK,

en kinderen,

De families

DE ROUCK, VAN DER MASSEN,
VERLOO en BAERT

danken U voor uw gebeden en
voor uw blijken van deelneming.

Begr. Ackaert, Ezelstraat 67 - Brugge




