De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal bringen
Noch hoe, noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen. -
G.
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Tot vroom aandenken van
de Heer

Robert DE ROUCK

echtgenoot van wijlen Mevrouw Henriette VAN DE PUTTE

geboren te Etikhove op 8 november 1923 en er
plots overleden op 5 april 1992, gesterkt door de
H. Ziekenzalving "in extremis’'.

Lid van de Bond der Gepensioneerden van
Etikhove en Schorisse en van het Seniorenkoor
"'de Eekhoorn’’ uit Berchem.

Heel onverwacht is Robert aan onze genegenheid
ontrukt. Harde werker, aan wie men niets te veel kon
vragen, was hij een graag geziene figuur. Zelf kwam
hij graag onder de mensen en kon hij met iedereen
gemoedelijk omgaan.

Steeds was hij bezorgd om zijn kinderen en Klein-
kinderen, nieuwsgierig als hij was om wat er rond-
om hen gebeurde, omdat hij zich hun wel en wee
ter harte nam.

We zullen hem missen, maar wij weten dat de
dood niet het einde is, maar een overgang naar een
nieuw leven, vanwaar hij ons in liefde verbonden
blijft.

Bij U, Heer zoek ik mijn toeviucht

Stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, kom mij bevrijden,
aanhoor mij en red mij met spoed.

Wees mij een rots waar ik viuchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn steun en mijn sterkte,
Uw naam is mijn leider en gids.

Vertrouwd leg ik mijn geest in Uw handen;
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik mag mij verheugen in Uw erbarmen
Gij ziet mijn ellende. Gij helpt mij in nood.
(uit ps. 31)
Barmhartige God, schenk hem de eeuwige vrede!

Dany en Anne-Marie Aelvoet-De Rouck,
Bjorn en Dieter,
Dirk en Krista De Rouck-Ysebaert,
Ruben en Kirsten,
Magali De Rouck en Mark De Merlier,
Zijn kinderen en kleinkinderen;
Marie-Louise De Meulemeester-De Vos

De families

De Rouck-Ceuterick en-Van De Putte-Voet
danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Namis op vrijdag 15 mei 1992 om 19.30 uur

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal




