Ons Vader, hij was rechivaardigheid.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ALBERT DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw
JULIENNE VAN DER ZWALMEN

geboren te St.-Martens-Lierde op 19 december

1916 en godvruchtig overleden in de St.-Fran-

ciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 6 juli 1980,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Als iemand plots uit ons midden wegvalt,
zoals Albert, dan voelen wij ons diep geschokt,
geraakt tot in het diepste van ons wezen. Dan
beseffen wij pas heel goed hoe klein en mach-
teloos wij zijn, hoe viug het leven van ieder
van ons voorbijgaat.

Een voorbeeldig christelijk leven blijft de
schoonste voorbereiding op de reis die ieder
mens soms heel onverwacht moet ondernemen.

De diepe wonden bij dit pijnlijk gebeuren la-
ten vermoeden wat Albert geweest is voor zijn
duurbare echtgenote, =zijn kinderen en vooral
voor zijn kleinkinderen, voor zijn familie en
voor zijn talrijke vrienden.

Zijn smaakvolle en kunstrijke arbeid werd
voor hem een gelegenheid om de omgeving van
ieder client te verrijken met de volle inzet
van zichzelf, rijkelijk gevoed door het licht- en
kleurspel van het wondermooie landschap, waar-
in hij was opgegroeid.

Duurbare echtgenote, beste kinderen en klein-
kinderen, familieleden en vrienden, ik heb de
gelegenheid niet gekregen dankbaar van U af-
scheid te nemen. Mag ik U vragen in deze eu-
charistieviering en vooral tijdens de eerst
volgende weekendmissen voor mij te willen bid-
den opdat ik U weldra op de terminus van
onze eeuwige bestemming door mijn voorspraak
bij de Heer mag vergoeden want enkel door het
gebed kunnen wij nog, over de dood heen, het
meest noodzakelijke voor elkaar doen. Al is
onze thuis en onze omgeving nog zo aangenaam
en aantrekkelijk, wij blijven in het diepste van
ons gemoed verlangen naar een EEUWIGE THUIS,
waar wij de SCHEPPER zelf in zijn oneindige
schoonheid mogen ontmoeten, een schoonheid
waarvan het tijdelijke alleen maar een vluchtige
voorsmaak kan geven.

Tot deze eindbestemming geleiden hem nu
de engelen...

De families DE RUYVER, VAN DER ZWALMEN,
ROUSSEAU en DANNEELS,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




