Nu moogt ge een wereld zien
waar alleen liefde woont.

1.
VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN
AAN MEVROUW

ANNIE DE RUYVER

echtgenote van de Heer
Frans BLOMMAERT

geboren te Velzeke, op 13 maart 1937
en godvruchtig overleden in het A. Z. te Gent,
op 9 maart 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Bij ieder sterfbed ontdekken wij beter de waarde van
het leven hier op aarde. Hoe nietig en kortstondig
is het toch : een korte doorgang, een tijdelijk ver-
toeven als voorbereiding tot het eeuwig leven dat
geen sterven kent.

Al het aardse vergaat en verdwijnt. Het is alleen de
eeuwigheid die telt en het goede dat wij door het
vervullen van Gods Wil in dit leven hebben verricht.

In het licht van die waarheid heeft de duurbare over-
ledene haar levensweg afgelegd. En met offervaar-
digheid en liefde heeft zij de kruisen van beproe-

ving en ziek-zijn gedragen in liefde voor de haren.
Gelaten heeft zij dit alles grootmoedig aanvaard en
gedragen.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, ik heb steeds
voor u allen mijn best gedaan. Dank voor uw liefde
en uw genegenheid.

Houdt mijn gedachtenis in ere en moge het gebed
de blijvende band blijven tussen ons allen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Haar echtgenoot,

kinderen, kleinkinderen

en familie,

danken U oprecht voor uw blijken van
christelijke deelneming in de rouw.

Rouwdienst De Temmerman, Eine, tel. 055-312407
Drukk. Hollaert Oud.




