Ik geloof in het eeuwig leven.

1.

BID OM VREDE VOOR DE
HEER
Florent DE RUYVER

echtgenoot van
Mevrouw Maria VAN WIJMEERSCH,

geboren te Nederbrakel op 21 augustus
1903 en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op
17 oktober 1979,

gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakra-
menten.

Hij is heengegaan op een heerlijke herfst-
dag. Zijn sterk geloof, zijn vaste huwelijks-
trouw, zijn liefde voor zijn gezin, maakten
van zijn leven een heerlijke dag in de ogen
van God.

De dood was voor hem de overtocht naar
de vreugde van God.

In de lange dagen van zijn laatste ziekte
hebben wij de zekerheid voelen groeien dat
hij ons verlaten zou. Hij is dan ook heenge-
gaan naar de vreugde van de Heer.

Wij bewaren zijn beeld in ons geheugen :
zijn wijsheid, zijn hart, sterk in het lijden,
zijn gehechtheid aan God. Met veel geduld
was hij de bewaarengel voor zijn zieke vrouw,
hij was haar stut en haar steun gans haar
leven lang en zeker de laatste jaren.

Nu weze hij voor haar en voor ons allen
een voorspreker bij God.

Komen en gaan van bij de Heer en weer
naar Hem toe, zo is het leven. Zalig deze man
die in wel en wee steeds de trouwe dienaar
was. Hij scheidt van ons maar verlaat ons
niet.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren wat dank ik u om uw genegenheid.

Namis op 1 december te 8 uur

De families :
DE RUYVER, VAN WIJMEERSCH, DE CUBBER
en VAN TWEMBEKE,

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




