« Het is alsof zij door ons heen verdween
en het licht in ons is blijven branden » (N.T.)

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW
GABRIELLA DE RUYVER

echigenote van de Heer Nestor BAUWENS
Lid van Broederband en het A.C.M.V.

geboren te Nederbrakel, op 26 maart 1914 en

overgegaan naar het eeuwig leven te Brakel

in de St.-Franciscuskliniek, op 24 juni 1974,

gesterkt door de H.H. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

Wij danken U, Heer voor deze ingoede
vrouw en moeder. Haar naam is ons een
boodschap ten leven, zoals Uw Goddelijke
Moeder van Gabriel uw boodschap ontving.
Van Uw Moeder kreeg zij het hart, de goed-
heid en de zorg, de eenvoud en de vroom-
heid. Zachtmoedig, bescheiden en fijngevoe-
lig vond zij haar vreugde in het geluk van de
anderen. Wij danken U omdat gij ons door
haar geleerd hebt wat liefde is: trouwe
vriendschap, stille zorg voor man en kinderen,
de zachte moed om het leven te aanvaarden,
ook met zijn vele kruisen en lijden.

Wij danken U om haar diep geloof en bid-
dend voorbeeld, om haar vurig vertrouwen in
de Heer en O. L. Vrouw... om het beeld dat
in ons hart blijft gegrift.

Mijn lieve echtgenoot, we hadden gehoopt
nog vele jaren kommerloos van onze op-rust-
stelling te kunnen genieten. We hebben
elkaar lief gehad in goede en in kwade
dagen. In kwade dagen, toen door mensen-
handen een streep werd getrokken door ons

jong geluk en wij opnieuw moesten begin-
nen. |k heb aan allen vergeven opdat de
Heer ook mijn tekortkomingen zou vergeven.
CGoede dagen, en die zijn er vele geweest,
samen met ons gezin.

Mijn lieve kinderen allemaal, het streven
van moeder is steeds naar uw geluk gericht
geweest, blijf trouw aan uw Kristen-Vlaams
ideaal, zoals ik het U heb voorgedaan! Sientje
mijn lieve helpster, gedenk Moeke in liefde
en help met de kinderen om de eenzaam-
heid van vader te verlichten.

Dokters, Directie en verplegend personeel
van St.-Franciscusziekenhuis, dank U om de
maandenlange, liefdevolle zorgen. Mijn fami-
lieleden, en gij allen, mijn goede vrienden,
en gij zijt met zovelen, denk aan mij zeg-
gende : « God hebbe hare ziel, dat ze in
vrede ruste | ». Mijn taak is af! ik volg U
allen van bij de Heer, die mijn Geloof, mijn
Hoop en mijn Liefde is geweest.

Dank U moeder, om het leven, om de lief-
de, om de zorgen !

De families BAUWENS, DE RUYVER,
VAN DE CAPELLE en MINNAERT,

gevoelig voor uw blijken van medeleven,
danken U oprecht.




