_Zalig zijn diegene die vrede brengen want
zij zullen Kkinderen wvan God genoemd
worden.

Tot vroom aandenken aan de ziel van
DE HEER

Georges, Theophiel DE RUYVER

weduwnaar van Mevrouw
MARIA DE RUYVER

geboren te St.-Martens-Lierde, op 30 augus-
tus 1904 en godvruchtig overleden te Ge-
raardsbergen op 13 december 1975, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

t

De families DE RUYVER, DE RUYVER,
DE SMET en CEUTERICK,

danken U voor de blijken van deel-
neming in de rouw die hen treft.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Hij was zacht van karakter, goed van
hart wvoor iedereen en minzaam in zijn om-
gang. Hij vond zijn voldoening in hulp-
vaardig dienstbetoon. Overal bracht hij
gezellige vreugde door zijn wriendelijkheid
en zijn eenvoudige openhartigheid. Hijzelf
vond de wvreugde in een zuiver geweten, dat
gedragen werd door diepe godsdienstzin en
trouwe plichtvervulling.

Niemand weet hoe of wanneer het einde
wan dit aardse leven daar is; het kan te-
genwoordig zo heel onverwacht komen.
Daarom is het best dat wij zo trachten te
leven dat wij ons niets hoeven te verwij-
ten omtrent onze verplichtingen ten op-
zichte van God of onze omgeving. Doen wij
intussen het goede terwijl wij nog tijd
hebben.

Duurbare kinderen, midden mijn dage-
lijkse bezigheden had ik zoveel deugd aan
uw dankbare genegenheid waarmee gij mij
omringde in zovele attenties van iedere dag
wvooral na het afsterven van ons moeder,
hebt gij mij de droefheid om haar verlies
beter helpen dragen. Mocht Ik weldra nu
met haar uw genegenheid beantwoorden
door een blijvende wvoorspraak in onze nieu-
we en eeuwige THUIS. Bidt samen met uw
kinderen daarom nu ook voor mij in uw
gebeden vooral tijdens de Zondagmis.

Beste familieleden, vrienden en kennissen
en allen die goed voor mij zijt geweest,
ook aan U zeg Ik nog een dankbaar vaart-
wel, niet alleen om wat Gij voor mij ge-
weest zijt maar ook omdat Ik weet dat Gij
voort alles voor elkaar zult doen, zoals het
aan ieder Kkristene in zijn leven gevraagd
wordt. Dan zal ook voor U de vreugde van
een zuiver geweten de voorbode mogen
zijn van de eeuwige vreugde bij de Heer.




