Zo het de Heer behaagde, zo is het geschied: de
Naam des Heren zij gezegend !

+
BID VOOR DE ZIEL
van

Mevrouw IRMA DE RUYVER

echtgenote van
Mijnheer Omer De Potter,

geboren te Zegelsem, de 9 november 1882, en kortston-
dig overleden te Mater, de 10 april 1956, gezalfd met
de H. Olie der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga,
van de Bond v. het H. Hart en v. de Boerinnengilde.

De rechtvaardige wordt niet door de dood verrast.
Hij s altijd bereid en verwacht haar op alle stonden.
Het leven van de kristene huismoeder hier te lande is
schoon en groots.

Te midden van nooit ophoudende kommer en zor-
gen, ja; maar midden man en kinderen, vrienden en
geburen ; velden en dieren te mogen rondgaan al wel-
doende. Zo een moeder is heengegaan.

Rots vast geloof leidde haar in den dienst van God,
de opvoeding harer kinderen en de genegenheid tot
haar man. Met wijze toewijding behartigde zij haar
dagelijkse taak en wist opbeuring en hulp te verlenen
rondom haar tot haar laatste levensdag.

Kom gezegende Mijns Vaders, neem bezit van het
loon dat U is beschikt. (Ev.)

Beminde Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen en
Familie, troost U bij deze gedachten. Blijft elkaar ge-
negen en behulpzaam. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d. afl.)

Ename — Em., Vander Stuyft-Taverniers
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