God is liefde !

T

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Karel, Victor DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw

Romanie MAGINET

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 5 mei 1907
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel, op 31 augustus 1982,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden
en de Mijnwerkersbrankardiers.

We hebben de dierbare overledene allen gekend als
een flinke ouderling. Nadat hij vanat zijn 13¢ levens-
jaar in de koolmijnen is gaan werken en 30 jaar
deze zware en ongezonde arbeid heeft verricht
mocht hij genieten van een lange rustperiode. Dit
was voor hem geen tijd van niets doen, hij was
steeds bezig binnen- of buitenshuis.

De leegte die hij achterlaat zal dan ook zwaar
aangevoeld worden door zijn echtgenote en zijn
kinderen en niet het minst door de kleinkinderen
die in grootvader een echte vriend vonden.

Nu is die vriendelijke en zorgende man uit ons
aller midden weggenomen. Door de Blijde Bood-
schap van de Heer Jezus weten we dat ook dit
slechts een tijdelijke scheiding is, dat onze over-
ledenen ons opwachten om het gelukkig samenzijn
dat we met hen hier op aarde gekend hebben, voor
eeuwig voort te zetten.

In een bede van dankbaarheid richten we ons tot
de Heer om al het schone en goede dat we door
onze overledene ontvangen hebben en bidden voor
hem om toegang tot het eeuwig geluk in de hemel,

De families DE RUYVER, MAGINET, FOUQUART
en MEERSCHAUT

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




