" Vader, laat de kelk des lijdens van mij worden weg
genomen, maar niet mijn wil geschiede maar de uwe.

(Ev. v. Luc.)
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geboren te Nederbrakel, de 28 November 1908,
en godvruchtig overleden te Aalst op 16 Februari 1955.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart
en andere godsdienstige genootschappen.

Heer Jezus, die geduld hebt dat de boosheid, het
onbegrip en de wreedheid van de mensen, U tot drie-
maal toe hebben doen ten gronde vallen onder het
kruis, wij bidden U, de genaden welke gij door uw
lijden en dood hebt verdiend, rijkelijk bij wijze van
troost en levensmoed te schenken aan de dierbaren
van de overledene die nog hier zijn gebleven.

Gijj allen gelovige en kristene mensen, die dit aan-
denken in handen krijgt, leest niet alleen maar bidt
dit gebed, het is een plicht van kristelijke naastenliefde.

De duurbare overledene is plots voor de harde
werkelijkheid komen te staan, bij zijn volle weten en
bewustzijn de dood dwingend te horen aankloppen.
De genade der laatste Heilige Sacramenten hebben
hem de moed gegeven te luisteren naar de stem van
de Dood en ze te aanvaarden als de wekroep van
God. " Heer ik ben bereid ., zo heeft hij gebeden en
wij allen die de duurbare overledene diep betreuren,
smeken tot Hem die meester is over leven en dood :
" Om het vele goede dat hij deed wees hem barmhartig
Heer ...

Lieve vrouw, duurbare moeder, broers, zusters en
familieleden, ik weet dat mijn heengaan U diep zal
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bedroeven en vele tranen doen wenen. Troost en
sterkte kunt gij alleen vinden bij O. L. Heer. Eens
komt de tijd dat wij allen bij Hem zullen verenigd
zijn. En als wij nu onze scheiding aanvaarden als
een kruis, in navolging van Kristus onze Heer, dan
wordt onze hereniging in de hemel des te blijer.
Lieve vrouw, ik heb gevraagd dat allen die overblijven
U eensgezind zouden helpen in uw verder leven.
Duurbare Moeder ik weet het, gij zult voor ons allen
bidden tot de Heer iedere dag. Dat Hij U sterke uw
lot te dragen tot het uiterste, tot wanneer gij ons ver-
voegen komt. Duurbare familieleden ik dank U voer
uw genegenheid en reken verder op een aandenken in
uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.
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Uw welgemeende en christene dezlneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

De Familién DE RUYVER, VAN DE
VELDE, VAN DE CAPELLE en
SCHIETTECATTE danken U hiervoor.







