Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen,
+ Gedenk in uw gebed de ziel

van Mevrouw

MARIA DE RUYVER

echtgenote van de Heer
Georges DE RUYVER
geboren te St.-Martens-Lierde, de 25 november 1909
enzacht in de Heer ontslapen te Geraardsbergen,
de 10 oktober 1967, gesterkt door het Sacrament der
zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

Een moeder verlaat haar kinderen altijd te vroeg,
Zij is het die de band smeedt van eenheid en liefde
in gezin en familie ; zij is de afstraling van Gods
liefde, die alles geeft en niets terugeist, onbaat-
zuchtig in haar toewijding en haast grenzeloos in
haar offervaardigheid voor de haren. Zalig de
vrouw die deze schoon-menselijke gaven weet te
vereeuwigen door een diep geloof dat in alles met
God rekening houdt.

Mijn dierbare echtgenoot, ik dank uom uw trou-
we genegenheid en toewiiding. Graag was ik nog
bij u gebleven om verder lief en leed te delen met u
doch de Heer van het leven riep mij bij Zich, Zijn
Naam zij gezegend. Zoek uw troost in het gebed.

Mijn beminde kinderen, ik heb steeds met u mee-
geleefd en gedeeld in al het uwe, in uw vreugde en
in uw smart, in uw geluk en in uw tegenspoed.
Deelt gii nu ook in de loutering van mijn ziel door
uw vroom gebed en uw christelijk leven.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

En het eeuwig licht verlichte haar.

Zij ruste in vrede.

Uitgeveri) Raf Cromphaut, St.-Martens-Lierde

De familien DE RUYVER, DE RUYVER,

CEUTERICK, DE SMET,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hun betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene

DANKEN U OPRECHT




