« Mijn ziekte was ongeneesbaar,

geen middelen konden mij helpen.
Nochtans heb ik gezwegen :

geen klacht is mij ontsnapt,

omdat Gij het waart die mij beproefde ».

.l.

DIT WEZE EEN DANKBAAR AANDENKEN
AAN DE HEER

Omer DE RUYVER
zoon van Hector(+) en Anna HAESEBROEK.

Hij werd geboren te Elst op 4 maart 1945 en
overleed in het A.Z. te Zottegem

op 15 februari 1992,

gesterkt door het sakrament van de zieken
en omringd door zusters en broer.

« Zalig de armen van geest,

want hen behoort het Rijk der Hemelen.

Zalig die treuren,

want zij zullen getroost worden.

Zalig die zachtmoedig zijn,

want zij zullen het Land bezitten.

Zalig die vrede brengen,

want zij zullen kinderen van God

genoemd worden ». (Mattheus 5e hoofdstuk)

Hier is iemand heengegaan die door het leven
met zijn mizeries niet werd gespaard. « Merke
uit den bos» was een graaggeziene jongen.
Simpel en doodgoed. Hij zou zijn hemd hebben

weggegeven. Hij was er steeds, zoals men zegt,
graag bij. Hij genoot van het leven en was
graag waar mensen waren. Hij hield zeer aan
zijn thuis, zijn moeder, zijn zusters en broers.
Hij hield ook vast aan zijn geloof : voor zijn
ziekte was hij een trouwe kerkganger en hij
ging naar alle begrafenissen. In zijn pijnlijke
en lange ziekte was hij een voorbeeld van kra-
nigheid en moed. Hij wist goed hoever het met
hem stond : «lk ga naar de hemel, zei hij,
bij vader en broer!» En hij dikteerde ons zelf
een tekst die hij op zijn doodsprentje wou.
O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor hem.

Moeder, treur niet om mij, ik blijf u helpen van
hierboven. Mijn broer en zusters, houdt mijn
gedachtenis in ere.

Namis : zaterdag 14 maart om 18 uur,

De families DE RUYVER - HAESEBROEK,

danken U zeer oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., - Brakel




