Voor de rechtvaardigen is sterven de in-
gang tot de eeuwige zaligheid.

T
BID VOOR DE ZIEL VAN MIINHEER

René De Ruyver

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Louise Van Den Dooren

geboren te Sint Martens-Lierde op 30 okto-
ber 1908 en aan de gevolgen van een smar-
telilk ongeval overleden te Geraardsbergen
op 28 september 1964, voorzien van het
H. Oliesel in extremis.

Indien God het lijden en de kwelling toe-
laat, dan is het om ons te onthechten van
de aardse goederen en ons indachtig te
maken dat ons leven hier op de wereld
slechts een voorbereiding is tot het eeuwig
leven hiernamaals.

Goede mensen sterven immer te vroeg.
Hoewel met gebroken hart, danken wij de
Heer omdat deze innerlijk zo goede man op
onze weg werd geplaatst.

Een pijnlijke val ontrukte ons deze goede
en beminnelijke echtgenoot en vader en zijn
plotse afscheid heeft ons allen ten zeerste
bedroefd. Ook allen die hem kenden rou-
wen om zijn heengaan.

Beminde echtigenote, niets was te veel of
te zwaar als het mijn leed maar kon milde-
ren. Ik dank U om uw steun, uw hulp en
trouwe liefde. Al is uw smart nu mateloos
groot om onze scheiding, toch smeek ik U :
wees moedig en blijf mij immer gedenken
met een vurig gebed.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen,

dank om uwe innigie genegenheid en wees
verder de steun uwer moeder. Beminde

familieleden, blijft ook gij mijn gedachtenis

bewaren en hopen op een wederzien in het

rijk des Heren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
d. ail.)

heid in de pijnlijke rouw die hun kwam

danken voor uwe blijken van genegen-
te treffen.

DE RUYVER en VAN DEN DOOREN;

De Familién

Drukk. L. DYON




