Gij zijt mijn hoop, o Heer, en mijn toevlucht in de
de dag der kwelling. (Nav. Chr. V 2)
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BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

Rosalie DE RUYVER

Geboren te Zarlardinge de 17 Maart 1883 en er
overleden de 7 Februari 1954.
Voorzien van de Laatste H.H. Sacra

Geleefd hebbende in de vrees des Heren, is
zij in vrede gestorven. Zeker heeft zij haar brood
nietin ledigheid gegeten; smarten en ziekten ver-
duldig verdragende, verdiende zij de kroon die
God ons in de Hemel voorbereidt.

(H. Alph. de Lig.)

In grote lankmoedigheid heeft zij de Heer afge-
wacht, met vast betrouwen in verwisseling van
dit krank en ellendig leven een ander leven te
verkrijgen dat eeuwig en onuitsprekelijk geluk-
kig is; waar alle vergankelijk goed, ziekte, dood,
plaats moet maken voor zuiver ongemengd genot
en eeuwig gelukkig leven. (H. Cecilia)

Vaartwel dierbare familie en goede vrienden.
Hebt allen dank, die mij hebt geholpen, verzorgd
en bijgestaan. Moge de Heer er U rijkelijk voor
belonen; blijft mij indachtig in uw godvruchtige
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige
rust, (7j. en Tq. afl.)

R. L P

Zeer getroffen door Uw blij-
ken van diep christelijk mede-
voelen bieden U hiervoor hun
welgemeende dank ;

De familién DE RUYVER en
GABRIEL ;

Uitg. M. Sadones-Cordier, Everbeek




