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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

EMILE DE RIJCK

Weduwnaar van mevrouw
Victorine DE BODT

Geboren te Aaigem op 14 juli 1887 en
godvruchtig overleden te Merelbeke (Kliniek
Josephine-Charlotte) op 28 januari 1979.
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der
Zieken
Lid van de Bond der Christelijke
Gepensioneerden

Aan het met vele jaren gezegend leven van
Miel is thans een einde gekomen.

Vele van deze jaren waren werkzame jaren.
Tientallen huizen op onze parochie zijn van-
daag de stille getuigen van de werklust die
deze sterke mens kenmerkten.

Maar ook Kerk en parochie hadden een bij-
zondere plaats in zijn hart.

Het Jeugdheem kwam er mede dank zij zijn
scheppende handen, die dagenlang steen op
steen plaatsten om een ontmoetingsruimte te
bouwen waar de mensen zich zouden thuis-
voelen en het parochiaal leven zou kunnen
bloeien.

Het is nu allemaal voorbij. Na een maanden-
lange pijnlijke strijd heeft Miel zijn schoon
leven terug aan God gegeven.

« Lieve kinderen en kleinkinderen » zou hij
zeggen, «dank u voor de uren en dagen

van werk, inzet en bekommernis tijdens mijn
lange ziekte. Dank u voor de ontelbare be-
zoekjes in de kliniek toen het thuis echt niet
meer kon. Dank ook voor alles wat ge in de
tijd voor moeder hebt gedaan. Want ge weet :
ze was een stuk van mijn eigen leven ».
Heer God, wij danken u voor dit leven, voor
de wijsheid, goedheid en werkzaamheid die
er van zijn uitgegaan. Troost ons in deze
verdrietige uren dat vader voor altijd bij U is
opgenomen en dat niets van onze liefde en
bekommernis, die we hem tijdens zijn leven
toedroegen, verloren zal gaan. Amen.

De Families :

DE RIJCK, DE BODT, MERTENS en
DE CLERCQ,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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