” Kom, gezegende van mijn Vader,
neem bezit van het Rijk. ”

+
Tot vrome en dankbare gedachtenis

van

Zuster CELESTINE
Florentine DE RYCK

31 augustus 1905
Zij wijdde zich aan de Heer te Deftinge

25 maart 1929
Zij ontsliep zacht en vredevol te Temse

28 maart 1985
Zij werd gesterkt door de Sakramenten en de
gebeden van de Kerk.

Zij werd geboren te Temse

Het leven van Zuster Celestine was één geven en
dienen. Delen en geven en niet "leven voor zichzelf
alleen” leerde ze in de school van haar ouders, in
het talrijk, door-en-door christelijk gezin, waarin ze
mocht opgroeien. Geen wonder dat de nodigende
stem van de Heer met onverdeelde edelmoedigheid
werd gehoord en beantwoord.

Bezield met een levendig geloof en een vurige
liefde heeft Zuster Celestine de Heer met volle
trouw en inzet gediend in allen, die aan haar zorgen
werden toevertrouwd : haar leerlingen in de klas,
haar beschermelingen in Rocourt, haar zorgenkindjes

in Grobbendonk. Ze was voor hen een echte moe-
der en een bekwame begeleidster. Ze mocht bij het
volbrengen van haar taak met een dankbaar hart
veel vreugde beleven, maar ook het kruis van de
beproeving is haar deel geworden. Ze heeft het met
deemoedige overgave aanvaard en gedragen. En
ook toen de laatste krachten haar beetje bij beetje
verlieten, volhardde ze in het bidden en offeren ten
einde toe, liefdevol omringd en bemoedigd door haar
goede medezusters.

‘We danken voor dit schone, hemelwijzende
leven, dat nu verheerlijkt en vereeuwigd is in God.
En al heeft Zuster Celestine ons verlaten, ze laat
haar geliefden nooit alleen.
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De families De Ryck-Colpaert,

De Zustergemeenschap van de H. Vincentius a Paulo
van Deftinge,
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