We gedenken vroom en dankbaar

DE HEER

GUSTAAF DE RIJCK

geboren te Kerksken op 8 oktober 1890
en in de Heer ontslapen te Brakel
op 21 januari 1976,

gesterkt door de genademiddelen van
de H. Kerk.

Gustaaf genoot van het leven omdat hij
eenvoudig was en bewonderen kon. Hij
waardeerde de genegenheid van zijn naast-
bestaanden en zag vrienden in allen die hem
rechtvaardig en begrijpend bejegenden.

Hoewel ongehuwd en op zichzelf aangewe-
zen, was hij steeds begaan met het welzijn
van zijn omgeving. Buren en vrienden von-
den hem steeds bereid tot allerlei dienstbe-
toon. Zijn eigen zorgen en beproevingen ver-
trouwde hij zonder klagen toe aan de Heer.
Ongehinderd te mogen ademen en bewegen
was hem genoeg om vrolijk te zijn en die
blijheid aan anderen mee te delen.

De liefdevolle verzorging en fijngevoelige
toewijding die hij in zijn levensavond mocht
genieten stemden hem innig gelukkig en
dankbaar.

Tot zijn laatste dag heeft hij zijn optimisme
bewaard. Hij heeft ons allen een spiegel
voorgehouden van het echte geluk om de
goddelijke gave van het leven.

We zijn hem en de Vader diep dankbaar voor
de vele jaren waarin hij ons in die levens-
kunst mocht voorgaan.




