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Tot vroom aandenken aan
MEVROUW
Marie DERYCKERE

echtgenote van de Heer Henri DEBUYCK

geboren te Gullegem op 2 juli 1904

en godvruchtig overleden in de
St.-Maartenskliniek te Kortrijk

op 14 februari 1976,

gesterkt door de H. Sacramenten van de Zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Lid van de K.A.V.

We horen zo dikwijls spreken over de kortheid van
het leven en het onverwachte van de dood. En toch
zijn wij telkens verrast en ontdaan als de dood
intreedt in de kring onzer geliefden. Onverwacht !
Al te vroeg! Smartelijk !

Deze goede vrouw, voorbeeldige en zorgzame echt-
genote, toegewijde en bekommerde moeder en
grootmoeder, zal zeker niet met ijdele handen voor
God verschijnen.

Zij was trouwens zeer godvrezend, stipt in het ver-
vullen van de wet van God en de Naaste.

Zij heeft met de daad de « goede strijd gestreden,
de wedloop voleindigd, de kroon behaald ».

Dierbare echtgenoot, jarenlang waren we trouwe
levensgezellen. Nu scheidt ons zo plots de dood.

Ik dank u voor al die jaren van liefde en trouw,
van arbeid en plicht, van lijden en vreugden. Dank
voor alles. Onze kinderen en kleinkinderen blijven
nu onze steun en trots. Bid voor mij.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u allen
even zeer. Houdt mijn gedachtenis en voorbeeld in
eer. Bidt soms voor mij.

Dierbare familieleden, geburen en vrienden, wij
hielden allen van elkaar. Uw gebed en wederzijdse
hulp wezen een blijvende blijk van liefde.

Akte van Geloof, Hoop, Liefde, Berouw.

Om uw gebeden en blijken van deelneming
danken U :

Henri Debuyck-Deryckere,

Gery Lernout-Debuyck Lia en kinderen,

Gilbert Debuyck-Vantorre Christiane en kinderen,
Antoon Debuyck-Leenknecht Agnes en kinderen,
Norbert Debuyck-Cottyn Monique,

Frans Debuyck-Lietaer Nicole en kinderen,

De families Deryckere-Cuvelier,

De families Debuyck-Plets.

Ond. Boudrez, De Bond druk Herman, Gullegem




