Zalig de mens wien de dood niet onvoorbereid
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TROOSTVOL AANDENKEN
aan de Heer

August Albert De Sadeleer
echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN LANGENHOVE

geboren te Denderleeuw de 29 december

1916 en plotseling overleden te Melle de 5

augustus 1965, gesterkt door de Heilige
Sacramenten der stervenden.

Als een stoere eik, geveld in volle bloei wordt
deze levenskrachtige man aan zijn geliefden en on-
telbare vrienden ontrukt: misterie van leven en
dood. En toch betekent dit sterven niet het einde
maar het begin van een nieuw leven: het eeuwige.

Vader was een eerlijk man die alles in stilte
offerde voor zijn gezin, zijn kinderen waren zijn
trots, loyaal in zijn omgang, steeds bereid voor zijn
evenmens te helpen, en hij deed zijn plicht niet
alléén voor hen maar voor God.

Zijn heengaan slaat ons allen tot verbijstering,
zijn medearbeiders en vrienden verliezen een op-
recht en plichtbewust man.

Wij danken U vader voor uw grote genegenheid
en uw noeste arbeid die gij steeds met vreugde
voor ons hebt gedaan, wij zullen uw herinnering

blijven meedragen, al zijt U zo plots weggegaan
doch blijft U in ons midden als een voorbeeld van
een echte vader.

Dank mijn geliefde echtgenote voor de goede
zorgen en de gelukkige jaren die wij samen in
echte gezinsvreugde hebben doorgebracht, te kort
was ons samenzijn, maar Gods raadsbesluiten zijn
ondoorgrondelijk. Daarom weze zijn H. Wil ge-
zegend.

Mijn liefste kinderen, wees voor moeder een
liefderijke troost, omring haar zoals U mij steeds
hebt liefgehad. Tk zal U dankbaar gedenken bij de
Heer voor Uw liefde en trouw.

Dierbare broeders, zusters en bloedverwanten
ween niet zoals diegenen die geen hoop hebben
want Gods hand blijft een Vaderhand, ’tzij Hij
ons vreugde of lijden schenkt.

Laten wij voor elkaar blijven bidden.

H. Hart van Jezus ons toekome Uw rijk.

Uw deelneming in rouw en gebeden was
voor ons een innige troost, daarvoor
betuigen we u onze oprechte dank.
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