Vroom aandenken aan

DE HEER
HERMAN DE SAEGER

Bouwkundig ingenieur a.i.g. 1963

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
LENA DE CLIPPELEER

Geboren te Appelterre-Eichem op 2 april 1937 en
godvruchtig overleden te Sint-Niklaas op 15 maart
1986, gesterkt door de Heilige Sakramenten der
zieken.

«Dank je, moeke»

waren de laatste woorden die Herman

vijf dagen voor zijn dood

tot zijn geliefde vrouw zei

voor hij in de schemertoestand wegzonk

waaruit hij niet meer ontwaakte.

Zijn gezin en zijn werk

bleven altijd de polen

waartussen zijn bedrijvig en toegewijd leven
zich bewoog, — ook nog toen hij besefte
dat de hem geschonken tijd

veel te vroeg was voltooid.

Bij zijn echtgenote en kinderen,

bij de arbeiders die hij leidde

laat hij de herinnering na

aan een onvergetelijke vader en voorman
die met liefde en wilskracht

zijn levensopdracht heeft vervuld.

Hij verzweeg zonder zelfbeklag wat hij leed.
Hij hoopte met alwie hem liefhadden.
Hij berustte toen het einde in zicht kwam.

In de vertrouwde omgeving

van de huiskamer,

bij het grote raam waarachter de natuur,
die hem boeide en gelukkig maakte,
intens nabij bleef,

is hij gestorven.

Overgegaan van thuis naar Thuis.

Hij is niet écht weg.

Hij leeft voort, en voorgoed,

in het hart van zijn echtgenote,

in het trouwe geheugen van zijn kinderen,
in de dankbare genegenheid

van familie, verwanten en vrienden

én van de Vader van

alle ontferming en vertroosting

die hij levenslang heeft beleden.

Zij die nog mogen blijven zullen hem weerzien.

Anton van Wilderode
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