U grijpt in en soms erken ik

dat het zo gebeuren moet.

U verwierp mijn gedachten en plannen
en uiteindelijk stelde ik vast :

zo was het goed.

AE

BLIJVENDE HERINNERING AAN

DE HEER

Paul DE SAVEUR

echtgenoot van Sidonie VAN SNICK.
Geboren te Sint-Lievens-Esse, 3 februari
1914 en overleden te Oudenaarde,

18 juli 1982, gesterkt door het Sakrament
van de zieken.

De families DE SAVEUR, VAN SNICK,
VAN STEENBERGE, GEENENS,

danken U oprecht voor uw genegen
deelneming.

Heer, ik denk terug.

Ik ga nog eenmaal weg

door al mijn jaren.

Aan mijn eigen prestaties denk ik niet.
Die zijn gering.

Niet aan het goede dat ik gedaan heb.
Dat betekent niet veel

tegenover het vele wat ik heb nagelaten.

Ik denk aan het goede dat U mij bewezen
hebt en ik dank U.

Aan de mensen met wie ik geleefd heb,
aan alle vriendelijkheid en liefde,

waarvan ik meer ontvangen heb

dan ik kan beseffen.

Aan elke gelukkige dag

en elke gelukkige nacht.

Aan de goedheid die mij omringd heeft

in dagen van lijden en angst.

Ik denk terug, Heer,

aan al die vele jaren.

Mijn werk is afgelopen,

mijn dromen zijn vervlogen,

maar U blijft.

Laat mij nu in vrede opstaan

en thuiskomen bij U,

want ik heb uw goedheid aanschouwd.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




