Omgeven door innige genegenheid en het ver-
langen God te ontmoeten, ging van ons heen

DE HEER

Armand, Gaston
DE SCHAMPHELAERE

Weduwnaar van Mevrouw
Marguerite, Locuise DE SMET

Geboren te Oosterzele op 2 mei 1911, en er
godvruchtig overleden op 13 oktober 1982.
Voorzien van de Sakramenten der zieken.

Op een kille oktobernacht heeft hij het aard-
se voor het eeuwige gewisseld. Geruisloos en
stil liet hij een leegte na die wij alleen maar
kunnen vullen met mooie herinneringen.

Met innige kracht vocht hij voor elke a-
dem, niet uit opstandigheid tegen de dood,
maar uit liefde voor het leven.

Een mooie voleinding en een nieuw heerlijk
begin sluit elk echt kristelijk leven af. Op
het einde van ons bestaan heeft de grote en
rijke ontmoeting plaats met God, onze Vader,
die hij in volle bewustzijn voelde naderen.

Lieve Jezus, ontferm U over een groot man
wiens gezelschap ons ontnomen is. Hij was

vader, pépé en nonkel van slechts enkelen,
maar vriend van een heel dorp. Een beste va-
der, een vertederende grootvader en een goe-
de kameraad van iedereen. Immers, een trou-
we lach en warme hand tekenen zijn hele
persoonlijkheid en zeventig jaar van dankbaar
leven.

Lieve dochter en beste zoon, ik ben geluk-
kig te mogen sterven in het besef dat jullie
sterke zorgen niet uit plicht gedaan zijn maar
uit een hechte eerlijke liefde. Ter nagedach-
tenis van moeder, bedankt.

Lieve kleindochters, fier en blij ben ik over
de vrolijkheid en liefde die jullie mij geschon-
ken hebben. Ik kus ook mijn kleine Nathalie,
die iedere avond trouw haar huiswerk aan
mijn ziekbed maakte.

Mijn zuster en dierbare familieleden, be-
dankt voor uw toegewijde zorgen, niets was
u teveel. Wees gerust, ik ben nu, samen met
moeder, in goede handen.

Beste Jezus, het doet pijn, maar we dan-
ken U voor zijn leven. Ook voor zijn zachte
heengaan. Rustig en vredig als een duif.

H. Rochus, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

De Heer en Mevrouw Lucien en Armanda
LAGAERT-DE SCHAMPHELAERE en kinderen,
De families DE SCHAMPHELAERE, DE SMET,
VERLIEFDE en WINDELS,
danken U voor de bl’jken van
genegenheid en gebed.
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